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Bu kitap; sivri bir akıl ürünü olan gelir vergisinin zavallı kurbanlarına ve akıl almaz vergi yasaları ile insanları her gün şaşkına çevirtmekle görevlendirilmiş olan vergi dairesi memurlarına adanmıştır. 


E. Kishon 


O, bu kitapta öyle ıvırın zıvırın yeri yok! 

Kesinlikle yok! 

Ben burada yüzyılımızın sakinlerine atılmakta olan çok büyük bir kazıktan söz edecegim. Hani dolandırıcıları birer kahraman, yasal vergisini tıkır tıkır ödeyenleri de tekmelenmiş köpeğe çeviren beylik sihirli bir formülden söz etmekteyim. Bu sözünü ettiğim, devletlerce yapılmış bir fiyaskodur, adı da gelir vergisidir. İnsan yaradılışına tümden ters düşen bir vergi. 

Oh, birazcık olsun rahatladım. 

Okurlarımdan ricam, sakın bu kitabı vergilere karşı içimde birikmiş olan kini kusmak için yazdım sanmayın. 

İşte o zaman tam anlamıyla saçmalamış olurdum. 

Vatanına ve de vatandaşlarına hizmet vermeyi programına almış bir devletin, vergi toplamadan ayakta durabileceğine ancak bir kara cahil inanabilir. Bana sorarsanız, hükümetin, devlet güvencesi, devlet hizmetleri, sosyal yardım ve milli piyango için vatandaşlarından vergi almaları doğal ve de akla yatkın ama Tanrım ve okurlarım beni bağışlasınlar, ben progresif, yani kademeli vergiden yanayım. 


Varlıklılar ellerini ceplerine soksunlar efendim! İran havyarı yemesini bilen, kuru ekmekle kamını doyurandan yirmi kat fazla vergi vermeli. Güvertesinde en azından üç savunma topu bulunan yatla ancak yaşanacağına inananların sırtlarından son gömleklerini, solar sistemle işleyen özel jetsiz adım atmayanların da donlarını çekip almalılar! Mikro, Makro, Stereo, Ouadro, Turbo'yu güncel yaşamlarına katmış olan yüksek sosyete meraklıları paraları saymalı! Evet, varlıklılar gık bile demeden kademeli vergilerini ödermeliler! Bence ne kadar kademeli, o kadar yerinde. 

Yalnız ne çare ki İran havyarı ile gelir vergisinin hiçbir bağlantısı yok. Yanılmadığıma göre, bu acımasız vergi kişilerin lüks varlıklarını, kişisel heveslerini ve züppeliklerini kıstas almıyor, aksine, çalışkanlıkları, yetenekleri ve dürüstlükleri üzerinden vergi kesilmekte. 

Bu sizlere de ters gelmiyor mu? 

Büyük ekonomistlerden tutun da, kaderin üvey evlatları, yani sabit gelirli iş alanlara kadar bu herkese ders düşmekte. Burada kronik bir çöküntünün oluştuğunun herkes bilincinde ama gene de millet gık bile demeden boyun eğiyor. 

Yapacak hiçbir şey yok. Anlaşılan çileden çıkan bir tek benim! 


Burada bir konuya değinmeden geçemeyeceğim: Benim gülmeceli söyleşilerimde dinleyicilerin hiç gülmedikleri iki konu vardır. Biri evlilik, diğeri de vergi. Bu konuları açmamla milletin yüzündeki gülümsemenin silinmesi bir oluyor. Acaba bu iki konuda benim saygıdeğer dinleyicilerim ne kadar yalan söylemiş ve aldatmıştır? 

Hayır, sevgili okurlarım, gelir vergisi öyle üzerinde durulmayacak bir konu değil. Aksine, bu vergi çok ciddiye alınmalı, çünkü bu vergi bugünün sosyal karakterinin kanseridir. 

Yanlış anlaşılmamak için önce şunun bi- 
“linmesini istiyorum: Her ne kadar haksız bir vergi olduğunu bilsem de, gelir vergisi prensibi değil konum; Ben, bu vergiyi iyi sahnelenmiş bir karabasan yapan, bütçedeki delikleri doymak nedir bilmeyen bir arsızlıkla ve baş döndürücü bir hızla durmadan yükseltilmesi- nin işgüzarlığına içerliyorum. Bütün bunlar namusuyla çalışanlara eninde sonunda toplu ceza uygulanmasından başka ne ki? 

Son yetmiş yıl içinde, daha doğrusu Başkan Reagan'ın Amerikan vergi keşmekeşine getirdiği devrimci reforma kadar, özgür dünyada en yüksek vergi basamağı yüzde 56 ile 
105 (evet, doğru okudunuz 105) arasında oynamaktaydı... Vergi Cehennemi İsveç'te, ekonomilerinin çatırtı ile çökmesine kadar, ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren, bütün Sosyalist Batının rüyasını dile getirerek, kendi devletinin Maliye Bakanı'na bir mektup yazmış, Bakan'a, kendisinin halen “6 102 gelir vergisi ödemekte olduğundan, artık kitap yazmaktan vazgeçtiğini bildirmiş. Anlaşılan o ara Maliye Bakanlığı Ingmar Bergmann'ın kaçırdıgı vergilerin peşine düşmüş olduklarından ve bu nedenle başlarını kaşıyacak zamanları olmadığından, Bayan Lindgren'e yanıt verme zahmetine katlanmamış. Güvenilir kaynaklardan haber aldığıma göre, sosyal eşitlik savunucuları Stockholm'lu doktorların kapılarında şu yazı göze çarpmaktaymış: Öldürücü vergi kesintileri nedeniyle, muayenehanem önümüzdeki yıl kapalı kalacaktır, hastalarımdan anlayış beklemekteyim! 

Doğrusu Stockholm'lular kendilerinden beklenen anlayışı gösterdiler, evlerine dönünce de toplamış oldukları sahte benzin faturalarını sıraya dizdiler. 

Bunlarla kıyaslanınca, benim avuç içi kadar ufak ülkemin baş döndürücü gelir vergisi oranını kınamamak gerekir. 1973 yılında, Jom-Kippur Savaşı'nda İsrail ekonomisi okkalı bir tokat yemişti ve bunun sonucu olarak da, kulunuz yıllar yılı tanımadığı bir vergi memuruna 96 87,4 oranında gelir vergisini ödedi. 
Şimdi nemelazım, bu tanımadığım vergi memuru, her yıl düzenlemekte olan vergi bildirisine "Binlerce kez özür diliyorum, Sayın Bay Kishon" diye yazmakla gönlümü almıştır. 

Gelirimin bana artakalan W 12,6'sına karışmadılar. Övünmesini pek sevmem ama bir yazar olarak başkalarının imreneceği bazı haklara sahibimdir. Bu haklarıma dayanarak zamanın Maliye Bakanlığı Sekreteri ile yapmış olduğum bir söyleşinin kayıtlarını dosyamda buldum: 

Vergi morali nedeniyle 
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—"Bağışlayın Sayın Maliye Bakanlığı Sekreteri" diye söze başladım. "Vergi oranlarına siz mi karar vermektesiniz?" 

—'Neden soruyorsunuz?" 

—'En yüksek vergi ayağı © 102,5 da ondan soruyorum." 

—"Olabilir, hesap etmedim." 

—"Ülkemizdeki vergilerin pis kokular saçarak gökyüzüne tırmanması sizi rahatsız etmiyor mu?" 

—"Ben doğacı yeşillerden değilim, ben bir ekonomistim." 

—"Öyleyse bize söyler misiniz, çalışmamızın ne anlamı var?" 

—“"İğneli konuşmanız beni şaşırtmakta. 
Namuslu bir vatandaş çalışmadan yaşayamaz ki." 

—"İyi güzel de bu vergilerle nasıl yaşasın?" 

—'Aslında bu yeni vergiler geçici. Kazanç vergisini 6 4,5 artırdıktan sonra gelir vergisini Ye 98'e indireceğiz, yani yüzde yüzün altına düşüreceğiz." 

—"Gülünç, yüzde iki için mi çalışacağız yani?" 

—"Kendinize bir ek görev arayın efendim! 
Örneğin komşunun köpeğini günde üç kez sokakta dolaştırın. Köpek gezdirmesinden vergi almıyoruz." 

—"Kimin köpeği var diye bir araştırayım. 
Ama halen kestiğiniz 102,5 oranındaki vergi gerçekten fazla değil mi?" 

—"Pek haksız sayılmazsınız, fazla. Sayın 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Bakan da fazla olduğunun bilincinde. Bu karar verilene kadar çok düşündük. Toplantıda bazıları bunun çalışma gücünü engelleyeceğini ileri sürdü. Yani kazandıkları her bir liranın üzerine iki buçuk kuruş koymak zorunda bırakılmaları hoşa gitmeyebilir, denildi. Ama ne yapalım ki başka bir alternatif bulamadık." 

—"Ne demek bulamadık?" 

—"New York'daki Dünya Bankası Başkanı Ziyaretini bildirmiştide..." 

—"Şimdi anladım! Her çeşit özveriyi yüklendiğimizi göstererek Başkan etkilenmek istendi, değil mi?" 

—"Evet ve Başkan, ekonomimize hayran kaldı. Ayrca, vergilenmeleri yüzün üstünde olanların sorguya çekileceğini de bildirdik. Bu uyanık vatandaşların kazançlarından fazla nasıl vergi ödeyebildiklerini öğrenmek istiyoruz. Ah, şöyle birkaç üçkâğıtçıyı enseleyecektik ama Sayın Bakan son dakikada bu operasyonu durdurdu." 

—"Neden durdurdu?" 

—'Vergi morali nedeniyle." 

—"Haklı" diye yanıt verdim. "Bugüne kadar yalnızca halkın üçte ikisi vergi kaçırırken, ozaman hepsi kaçıracaktı." 

—"Eh, ne de olsa Akdenizliyiz." 

—"Orası öyle." 

—“"Şunu da bilmenizi isterim ki, asıl özveri hükümete düşmektedir. Ekim ayında roket fiyatları öyle bir fırladı ki bilemezsiniz. Sonra memurlara Y 7 zam yapılması kararlaştırılmışken, sendika bunu kabul etmeyince, zam 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“o 14'e çıkarıldı. Bu fark nasıl kapatılacaktı? 
Yeni vergiler koymak zorunda kaldık. Milyonlarla oynayan sömürücüler gelir vergilerini “6 102,5 oranında ödesinler efendim, denildi." 

—"Hiç olmazsa © 100 yapsaydınız. Yani özel işletmeleri teşvik açısından demek istiyorum..." 

—'Yapamazdık. Dar gelirliler ne derlerdi? 
Bizlerden almasını biliyorsunuz, onlara gelince göz yumuyorsunuz diyeceklerdi." 

—'En yüksek vergi kademesinde kimler var?" 

—“"İçinizin rahat etmesi için şu kadarını açıklayabilirim, ayda 315 dolar kazananlar." 

—'"Yani sizce ayda 315 dolar kazanan varlıklı mı sayılıyor?" 

—'Her şey rölatif. Bizim amacımız toplumda eşitliği gerçekleştirmek. Yani yeteneğe göre iş. Aşırı kazananlar sürekli kontrol edilmekte. Daha fazla kazanmalarına engel olamadığımıza göre, vergi kaçırmalarına da engel olamıyoruz." 

—"Ben vergi kaçırmıyorum." 

—"O sizin bileceğiniz. Yasaya göre W 75 
gelir vergisi ödüyorsunuz. Rica ederim, 96 75 
nedir ki? Gülünç! Artakalanla da devlet tahvilleri almak zorundasınız. Gayet akıllı yatırım olur. 2023 yılında da başta ödemiş olduğunuzu aynen geri alacaksınız." 

—"O zamana kadar çoktan toprağın altındayım." 

—“Kişisel trajediler için de hükümet önlem almakta. Maliye Bakanlığı vatandaşlarına 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yardım elini uzatmıyor sanılmasın. Daha dün 
55 yaşındaki 5 çocuklu bir aile babası, 
bekârlardan kesilen ek vergiden bağışıklık kazandı. Daha ne yapılsın ki?" 

—'Gelir vergisini ne zaman indireceksiniz?" 

—"Gene mi başlıyorsunuz?" 

—'Ülkemizin vatandaşları, bu kadar yüksek vergi ödedikten sonra nasıl hâlâ bankalar- da hesapları var, işte benim buna hiç aklım ermiyor." 

-"Bu noktaya parmak basmakta haklısınız. Bunun sırrını biz de çözemedik. Bazıları mucize demekte." 

—"Hepsi iyi hoş da ben neden eşek gibi çalışıp aksatmadan vergilerimi ödemekteyim...?" 

—'Onu bilemem. Belki de aklınızdan Zo0- runuz var." 

—"Bunu ben de düşündüm ve doktora da gittim." 

—"Doktor ne dedi?" 

—'"Viziteyi peşin ödeyeceksiniz, fatura vermem, dedi." 

—"'Şaşmadım ama adamı Maliye Bakanı'na şikâyet ederseniz, yüzde on ödül alırsınız, hem de vergi dışı." 

—"Çok teşekkür ederim, ben alnımın teri ile kazanmayı öngörmekteyim." 

—"O size kalmış bir şey. Nihayet özgür bir ülkede yaşamaktayız." 

—"Tanrı'ya şükürler olsun. Yalnız bu yaz zor günler yaşayacağa benziyorum." 
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—"Neden?" 

—"Kendime bir ek görev bulmam gerekecek." 

—"O sizin sorununuz." 

—"Teşekkür ederim." 

—"Rica ederim, görevim." 

kk 

Herhangi bir anlaşmamazlığa neden yaratmak istemediğimden, bu kitabın yazarı olarak bazı noktalara değinmek istiyorum: 

Bu kitap kesin olarak bir "Yol Gösteren" kitap değildir. Yani, vergi kaçırmanın yasa ve yasadışı kaçamaklarının yolunu gösterehnlerden değildir. Tam aksi. Ben barikatların her iki tarafında yer almış olanların sorunlarına parmak basmak istedim. Bugüne dek yapılan çeşitli vergi kaçırma cambazlıkları bir çözüm değil. Cambazın ayağına çelme takmak da bir çözüm değil. Ben, herkese ters düşen bu sistemin ağır ağır yok edip ortadan kaldırılmasından yanayım. Ya da hiç olmazsa akla yatkın bir düzeye getirilmeli. Sürekli olarak gelir vergisini yükseltmekle ele ne geçecek ki? Devlet mekanizmasının giderek sallanmasından başka ne olacak ki? Burada iki satır eklemek istiyorum. Bu kitapta oldukça acı gerçeklere karşıt, benim vergi kaçırdığım sakın aklınıza gelmesin! Laf aramızda, ben vergi kaçırma dümenimi yoluna koymuş olsaydım hiç bu kitabı yazar mıydım, he? 

Ayrıca şunu da bilmenizi isterim ki, benim küçücük, sürekli savaş halindeki ülkem- de en yüksek vergi kademesi, İsviçre ve Almanya'dakinden daha düşük ve belki de inanmayacaksınız, vergi kademeleri akla yatkın bir düzeyde tutulduğundan beri de, devletin kasasına çok daha fazla para girmekte. 

Bu durum belki vergi dairelerini şaşırtıyordur ama beni değil. 


Vergi kademeleri nasıl gelişir? 

Önce ağır ağır, sonra da baş döndürücü bir hızla. 

Çok eski zamanlarda, bir aşiret reisi, avdan dönen bütün avcıların vurduğu mandalardan payını alırmış. Gel zaman git zaman, derebeyler, uzun parmakları ile halktan dilediklerini çekip koparırlarken, genç kızların el değmemişliklerine de sahip çıkmışlardır. Tüm komplekslerden arınmış krallarsa, eşkıyaların izinden giderek, tüccarların fazla paralarını kendi ceplerine indirmesini iyi bilmişlerdir. 

Bu işlemler bizim yüzyılımızda tam havasına girmiştir. Milletin para kesesinin içindekinin üçte birine el koyma gibi pratik bir karar alınmıştır. O zamanlar sen bu kadar çok parayı nasıl elde ettin diye hiç sorulmazmış. 
Derken, neden üçte bir de, üçte ikisi alınmasın gibi bir düşünce ortaya atılmış. Yalnız, milletin bu üçte ikiyi söylenmeden ödemesi için de bir ekonomik kriz, ya da iyi organize edilmiş bir savaş arifesi gerektiğini de o uyanıklar anlamış. Ve bütün bu hazırlıkların arkasından da, süresi belirsiz geçici bir yeni vergi kararı alınıvermiş! 
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İşte sevgili okurlarım, milletin kaderi bir an içinde bir avuç yasa çıkaranların eline düşmüş oluyor. Doğal olarak çıkardıkları bu yasalar kendilerine vız geliyor. Politikacıların uykularını kaçırtan tek sorun, elde edilecek olan bu paraların, bakanlar ve parti grupları arasında nasıl hakça pay edileceğidir. 

Buna benzer bir örnek bulabilir miyiz? 

Çok çok eski zamanlarda yaşamış olan atalarımızda belki. 


Evet, çok sevgili dostlarım, burada işte modern bir devletin nasıl yönetildiği görülmekte. Vatandaşların beklediklerini acaba başımıza getirdiklerimiz yerine getiriyor mu? 
Ölümlü vergi yükümlüsü, harcamalarını daima gelirine göre ayarlamalıdır, oysa hükümet bunun tam aksini uygular: Harcamalarına göre gelirini ayarlar. Nasıl mı? Açık verdikçe, gelir vergisini artırarak, bu kadar basit, hem de yasal olarak. Yankesiciler tutuklanır da, devlet idarecileri asla! 


Sevgili okurlarım, vergi kaçırmak için sinir sistemimizi nasıl yıprattığımızı, bunun için ne kadar zaman harcadığımızı ve en önemlisi, ne kadar masraf ettiğimizi hiç düşündünüz mü? Masraf derken, bu da nereden çıktı, demeyin, vergimizi yasal olarak kaçırmak için vergi uzmanlarından yardım beklemiyor muryuz? İstatistikçiler bunun da hesabını tutmuşlar, sırf vergi kaçırma dümeni için bütün dünyada günde milyarlar harcanmaktaymış! 
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BASİT ÇÖZÜM 


UDÜS'teki ünlü bir oyuncak fabrikasının K sahibi Zalman Weintraub, firmasının ellinci kuruluş yılında işçilerle müşterilerinin kutlamalarına güzel bir yanıt verebilmek için beni aradı. Anlamlı bir yazı hazırlamam için de 530 lira ödeyeceğini söyledi. Bir teşekkür yazısı için hiç de az sayılmazdı bu önerilen, ben de ilk duyduğumda gerçekten sevinmiştim. Fakat birkaç basit hesap kuralı uygulayınca, sevinmeme hiç de gerek olmadığını gördüm. Kendi otomobilimle iki kez Kudüs'e gidip geldikten sonra, yakacağım benzinin masrafı, elime geçenin vergisini çıkardıktan sonra bana kalandan fazlaydı. 

Karıların en iyisi: 

—"Git vergi uzmanına danış!" dedi ve "Spielberger'e git" diye de ekledi. 

Spielberger, ülkemizin en uyanık vergi eksperidir ve vergi sisteminin en küçük boşlugunu iyi bilenlerdendir. Bu özelliğe sahip olmasının baş nedeni de, zamanında Maliye Bakanlığı'nda görevliyken, çoğu vergi yasasını kendisinin kaleme almış olmasıdır. 

Vergi Eksperi Spielberg, sorunumu kaşları çatık dinledikten sonra: 
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—'Ayda 310 liradan fazla mı kazanıyorsunuz?" diye sordu. 

—'Maalesef, evet." 

—'Vatanı terk etmeyi düşünmüyor musunuz? Göçmener için özel kurallar uygulanıyorda..." 

—'Vatanımı terk etmeyi düşünmüyorum," dedim. 

—"O zaman durum güçleşiyor. Kudüs'e kendi otomobiliniz değil de, dolmuş ile gidemez misiniz?" 

—"Gidemem, büyük otomobiller beni tutuyor," dedim. 

—"Son dakikada gebe bir kadın gelecek olsa, yerimi vermek zorunda kalabilirim." 

—"Düşünmem gerek, yarın gene gelin." 

Ertesi gün gittiğimde, bana iki olasılık önerdi: 

—'İlki basit," diye anlatmaya başladı. 
"Karınız iflas etmek üzere olan bir firma satın alsın!" 

—"Böyle bir firma sanının hemen bulunur, sonra?" 

—"Bu firma ile siz ilişki kurmayacaksınız" diye devam etti Spielberg. "Karınızdan boşanmayı düşünüyor musunuz?" 

—'Henüz düşünmüyorum." 

—"O zaman başka bir yol seçeceğiz.. Karınıza ait olan firma size ödenecek olan parayı Kudüs'ten getirecek ve iflas etmek üzere oldugundan, vergi de ödemeyecek." 

Dayanamadım ve: 
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—“"Ne buluş!" dedim. 

—'Durun, acele etmeyin. Bir kere Kurdüs'ten gelen para firmanın hesabına yatacagından, sorun onun oradan nasıl çıkacağıdır. 
Bilmem anlatabildim mi? Karınız, kendi ücretiymiş gibi parayı çekemez, çünkü o zaman vergisini ödemesi gerekir." 

—"'Aman Tanrım!" 

—"Bence tek çıkar yol, karınız oğlunuz adına bir şube açmalı ve Weintraub'un size ödediği miktar kadarı ile sizin için bir hayat sigortası düzenlemeli. Hayat sigortalarından vergi kesilmiyor." 

—"Ne, yani, ölmem mi gerekiyor?" 

—"Hayır, ölmeniz şart değil... Hoş en kolay çözüm olabilirdi ya... Sigortacılar bu dümeni iyi bilirler, 'Yaşayan Ölüler' adı altında pek çok müşterileri vardır. Altı yıl sonra, ben hayat sigortamdan vazgeçiyorum dediğinizde, bu para size kesintisiz olarak ödenir." 

—'Yok canım!?" 

—"Buradaki tehlike de, Vergi Dairesi, hayat sigortanızdan vazgeçmenizi, planlanmış bir vergi kaçırma dümeni olarak yakalamasıdır. Bu nedenle ne karınızın, ne oğlunuzun firması ile bir ilişkisi olmayan bir üçüncü kişiyi araya koyacaksınız. Güvendiğiniz bir arkadaşınız var mı?" 

—"Yok." 

—'"Bu koşullar altında üçüncü şahıs görevini benim üstlenmem gerekecek. Bir vakıf temsilcisi olarak görünürüm ve altı yıl sonra bana ödeyeceklerini ben size ödeyeceğim." 
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Hayranlığımı gizleyemeyerek: 

—"Ne buluş!" diye sesimi yükselttim. 

—"Durun, daha bitmedi." 

—"Daha ne olacak ki?" 

—'O zaman siz elinize geçecek olan paranın vergisini ödeyeceksiniz." 

—"NE?" 

—"Bunu da ancak bana karşı bir hakaret davası açmakla kurtarabiliriz." 

—"Ne hakareti? İyice kafam karıştı." 

—'Aynı şehirde oturan iki kişi arasındaki yasal ödemeleri vergiden kaçırmanın tek yolu budur. Bana karşı açacağınız hakaret davasında talep edeceğiniz parayı ben size ödedigimde, bundan vergi kesilmez!" 

—"Nasıl kesilmez?" 

—'"Bu para, onur kurtarma maddesine girer. Ben bu yoldan bir müşterimin 600 lirasını kurtardım. Yalnız önceden benim ona iki tokat atmam gerekti. Sizin durumunuzda sıradan bir hakaret yetecektir. Örneğin İbraniceyi Macar lehçesi ile konuşuyorsunuz demiş olabilirim." 

—"Bu hakaret değil ki, gerçek." 

—“"Altı yıl sonra lehçe silinmiş olabilir." 

—'"Ben mucizelere inanmam." 

—"Bir neden buluruz canım, önemli olan hakaret davası açmanız, benden isteyeceğiniz zarar ziyan da, nutuk için size önerilen, yani oğlunuz adına açılmış olan şubenin, vakıf için bana ödeyeceği kadar olacak. Anlaştık mı?" 

—“Anlaşmasına anlaştık da, bunun daha kolay bir yolu yok mu?" diye sordum. 
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—"Elbette ki var. Yani ikinci olasılık: Hiçbir şey imzalamaz ve 530 lirayı sessiz sedasız cebinize atarsınız." 

—'"Bunu yapamam, bu daha da zor." 


Sonunda Kudüs'e kadar gittim, dilediği teşekkür nutkunu yazamayacağımı Weintraub'a bildirince, beyninden vurulmuşa döndü. 
Firmasının vergi ekibi ile bir çözüm yolu arayacağını söyledikten sonra, benden üç günlük bir süre istedi. Üç günlük sürenin sonunda Weintraub beni telefonla aradı ve beni evlat edinmesinde bir sakınca olup olmadığını sordu. 

—'"Sayın Bay Weintraub," dedim. "Sırf vergi ödememek için buna kalkışmış olduğumuzu Vergi Dairesi'ndekiler anlamayacaklar mı sanıyorsunuz?" 


Bu gibi dümenlerin vergi kaçırmada başlıca dalavere olduğunu bilmeyen yoktur. Ayrıca bunun bir suç olduğu bilinir ve cezası da üç yıl hapis, iki ay da tüm politik haklardan uzaklaştırmadır. Bir kez enselendin mi, ondan sonrası vergicilerin insafına kalmıştır. İsterlerse dünyaya geldiğine bile pişman edebilirler. 
Hâlâ bu yolu seçenler yok değildir. Bunların yasalardan haberleri olmayan cahiller olduğu çok geçmeden anlaşılır. Örneğin komşunuz Size günün birinde şunu önerir: 

—'"Dostum, ben senin oğluna şah oyunu 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öğretirsem, karın buna karşılık kızıma piyano dersi verir mi?" 

Komşum bunu önermekle vergi daireleri- nin ağına düşeceğinin bilincinde değildir. Oysa bunun düpedüz vergi kaçırması olduğu bellidir. O benim oğluma şah oyunu öğretecekse, bunun bir ücreti olmalı, komşum da benden alacağı bu ücretten vergi ödemeli. Kanın da onun kızına piyano dersi verince, alacağı ücretin vergisini ödemek zorundadır. Yani ellerine geçenin üçte ikisi Vergi Dairesi'nindir. Ama insanoğlu işte, ille de vergi kaçıracak! 


Hoş bir gözünü yuman vergi memurları da yok değil. Kaç üçkâğıtçı böylelikle paçasını kurtarmıştır. Vergi yasasında minicik bir boşluk çoğu zaman insanın işine yarar. O boşlugu vergi yükümlülerinin dikkatinden kaçırmak için öyle karmaşık, öyle dolambaçlı deyimler kullanmışlardır ki, çık işin içinden çıkabilirsen. 

Uygarlığın en yüksek düzeyine erişmiş olan Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin şu kural uygulanmaktadır: 

—'"Vatanı dışında yaşayan vergi yükümlüsü, dış ülkedeki kazancının gelir vergisini bulunduğu memlekette ödediği gibi, kendi vatanında da ödemek zorundadır!" 

Buyurun! 

Başka bir örnek vereceğim: 

Bu kitabın yazarı, günün birinde Rotterdam Yahudi Cemaati'nin konuğu olarak bir konuşma yapması için davet edildi. Bana 
1500 gulden, artı uçak bileti ve otel sartları 
için de süper bir ücret önerildi. Yalnız çözülmesi gereken şu soru vardı: Dolgun ücret karşılığı bu davetin başlangıç noktası Tel Aviv mi, yoksa Rotterdam mıydı? Böyle bir soru hemen yanıtlanamaz. Başım herhangi bir belaya girmesin diye, bu davetin başlangıç noktasını ben Tel Aviv olarak gösterdim ve her şeyi yolunda yapmak ve yasalara uygun davranmak için de Maliye Bakanlığı'na gittim, yapacağım sarflara karşılık döviz gerekeceğinden, yedi kopyalı dilekçemi verdim. Seyahat dönüşü elimde artakalacak tüm guldenleri Kudüs'teki Devlet Kasası'na teslim etmek zorundaydım. 
Belki bilmiyorsunuzdur, bizim küçük ülkemizde elinde döviz bulunduranlar, vatan haini olarak kovuşturulur. Ben de, her zaman yasalara saygılı davrandığımdan, taksi, hamal, meyve suyu (iki bardak), günlük gazete, haftalık dergi, Rotterdam şehir planı, pantolon ütüsü (otelde), telefon konuşmaları, bisküvi, ailem için armağanlar (5.65 doları geçmeyecek), baş ağrısı hapı, liman gezisi, bahşişler (makbuzlu), el feneri, pil gibi ödemelerimin hesabını tutmuştum. Alabildiğim faturaları da yanına iliştirdim. Vergi Dairesi'ndeki memur yazı- mı uzun uzun inceledi. Yasalara uygun davranıp davranmamış olmam onun kanısına kalmıştı. Ya onaylar, ya da yüzünü tiksinti ile buruşturarak geri çevirebilirdi. İncelerken, tüm dikkatini Maliye Bakanlığı'nın aldığı bir 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kuralı aşıp aşmadığıma vermişti. Bir İsrailli- nin dış ülkedeki güncel lokanta harcamaları 57,30 dolar, otel harcamaları da 147,05 doları geçmeyecek! 

Şimdi işin baş ağrıtan kısmı geliyor: 

Benim bu seyahat harcamalarımı ben kendim değil de, Rotterdam'daki Yahudi Cemaati üstlendiğine göre, Kudüs'teki Maliye Bakanlığı benim yukarıda dökümünü yaptıgım sarfları hangi deftere uyduracaktı? Yani harcamalar benim cebimden değil, benim devletimin kasasından da değil, yabancı bir kaynaktan!.. Yahudi Cemaati tarafından emrime verilmiş lüks uçak bileti için "Kaçak Gelir" mi denecek? Nitekim Almanya'da yabancı sanatçıların seyahat harcamaları böyle sınıflandırılmaktadır. Peki, günlük 160 dolar olarak gösterilen otel harcaması için de mi kaçak gelir karşılığı denilecek? Kesinleşmiş 147.05 dolar günlük otel sarfı yerine 160 dolar gösterilince, aradaki dolar farkı hangi hesaba uydurulacak? 


İşte saygıdeğer okurlarım, sürekli olarak bu konular sorun yaratmaktadır. Elbette ki başka alternatifler yok değil, örneğin daveti kabul etmeyip evde kalmak. Ya da daveti kabul edip, Maliye Bakanlığı'nı hiç rahatsız etmeden sessizce çekip gitmek. Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, dış ülkedeki herhangi bir olay bizim gazetelerimizde çıkınca, suçüstü enselenmiş olunur. Rotterdam'daki Yahudi 


Cemaati'nde konuştuklarım, yerel dedikodu gazetelerinde çıktığı an, Tanrı'ya sığınmaktan başka yapacak bir şeyim kalmaz. 

Kısacası: Vergi Dairesi aklına korsa, istediğini istediği yerde enseler. Tanrı bizleri yolsuzlukların kokusunu alan uyanık vergi memurlarından korusun! 
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GOLDFINGER'E TAŞ 
ÇIKARTIRCASINA... 


ELİR Vergisi Kontrol Dairesi Şefi Fişbaum, kadere sığınıp sabırla beklerken, kendinde doğaüstü birtakım yeteneklerin gelişmekte olduğunu farketti. Ziraat makineleri toptancısı Fredi Mişi, yıllık gelir olarak 413 lira 
6 kuruş bildirip de, ana caddenin sol taraftaki 
binaları olduğu gibi satın alması üzerine, Fişbaum bu söz konusu yeteneğin bilincine vardı. 

Gelir Vergisi Kontrol Şefi Fişbaum'a gelen imzasız bir ihbar yazısı üzerine araştırma başlatıldı. Önce vergi avcıları çiftçi kimliğine bürünerek kaçakçının traktörlerini incelediler, sonra Interpol ile bağlantı kurdular ve bir psikanalizci ile konsültasyon yaptıktan sonra da elde ettikleri bulgularla bilgisayan beslediler. 
Çok geçmeden de uğraşlarının meyvesini gördüler! Evet, Fredi Mişi gelirinin büyük bir kısmını bildirmemişti! 

Ve Gelir Vergisi Kontrol Dairesi Şefi Fişbaum'un başkanlığında Gelir Vergisi Kontrol Dairesi'nin Komando Birliği, sabahın beşinde, kuşkuları üzerine çekmiş olan kişinin oturdugu lüks binaya saldırdı. Bu konuda deney sahibi olan Komando Birliği Şefi, ince zekâsını 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kullanarak, önce elbise dolaplarının didik didik edilerek aranmasını emretmesi üzerine, dolabın içinden 20.000 İsviçre Frangı ile ayda net 40.000 lira kâr girdiğini gösteren bir de gizli kasa defteri ele geçirildi. Şef Fişbaum'un şimşekler çakan bakışları, Mişi'nin mavi pijamasının açık yakasından görünen göğsünü delip geçerken: 

—'Bu mu 413 lira 6 kuruşluk geliriniz?" 
diye sordu. 

Vergi kaçakçısı zangır zangır titreyerek: 

—"Bağışlayın..." diye mırıldandı. "Bütün işlerimi düzene sokmak üzereyim... Hatta bugün, bu sabah Vergi Dairesi'ne uğrayacaktım... ve..." 

—'Yok canım, ne güzel bir rastlantı!" diyerek Fişbaum acı bir gülümseme ile kaçakçının sözünü kesti. "Herhalde ne kadar traktörünüz varsa, onları da konvoy halinde peşiniz sıra getirecektiniz, değil mi Bay Mişi?" 

—'Ne traktörü? Benim traktörüm yok ki?" dedi zangır zangır titreyen adamcağız. 
"Sonra... Sonra adım da Mişi değil! Benim adım Binştok!" 

Gelir vergisi Kontrol Dairesi Komando Ekibi yanlış bir daireye baskın yapmıştı! Gene de Vergi Dairesi Kontrol Şefi Fişbaum, Binştok'un derhal tutuklanması emrini verdi. 

Bu işi hallettikten sonra, traktör toptancısının dairesinin hangi katta olduğunu sordu. 

Binştok baygın yerde yattığından, istediği bilgiyi almak için komşu dairenin kapısını çaldı. 
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Kapıyı açan orta yaşlardaki bayana: 

—"Sabahın bu erken saatinde sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın," dedi Fişbaum. 
"Vergi Dairesi görevlileriyiz de... Soracaktık..." 

Kadın acı bir çığlık atarak yatak odasına doğru koşarken, avazı çıktığı kadar da: 

—"Sami! Sami, geldiler! Çabuk defterleri..." diye bağırdı. 

Komando Birliği yatak odasının kapısına dayandığında, Sami, gizli kasa defterinin ilk sahifelerini yutmuştu bile. Gırtlağına takılmış olan kasanın anahtarı bereket son dakikada kurtarıldı. 

Sami'nin tomar tomar sakladığı dövizcikleri raftaki ansiklopedinin ciltleri arasında istifliydi. Oda kapısının ağzında duran karısı, sürekli olarak: 

—'Ah, böyle olacağını biliyordum... Biliyordum... Hiç olmazsa bir kısmını bildirelim demiyor muydum sana..." diye övünürken, kadının başındaki bigudilerin arasına gizlenmiş olan dolarlara da el kondu. 

—"Tutuklayın! Gerekeni yapın!" diye buyurdu Şef Fişbaum ve acele üst kata çıktı. Kapının üzerinde: "Fredi Mişi, Makina Toptancısı" levhasını görünce, derin bir soluk aldı. Ne çare ki vergi kontrol görevlilerinin acımasız ellerine düşmemek için, Bay Mişi kendini banyo dairesinde asmıştı. Ekip bereket zamanında ipi kesmeyi başardı. Arama taramada, büyük buzdolabının buzluk kısmında ele geçirilen gelir defterleri mutfak masası üzerine dizildi ve çözülmelerj beklendi. Sonuç olarak Bay Mişi'nin yılık gelirinin kendisinin bildirdiği gibi 415.06 lira olmayıp, on iki milyon olduğu açıklığa kavuştu. Bunların dışında mutfağın döşemesindeki gevşek fayansların altında da Uranyum biriktirmekte olduğu saptandı. 

Mişi tutuklandı, evi mühürlendi ve evin anahtarını Vergi Dairesi Kontrol Şefi Fişbaum binanın kapısına teslim etmek istedi. 

—'Ben, Gelir Vergisi Kontrol Dairesi Şefi..." diye söze başlaması ile şaşırıp kalması bir oldu, çünkü kapıcı bunu duyar duymaz kendini pencereden atmış ve bahçedeki çiçek tarlasının ortasına düşünce de, ayağının bileğini kırmıştı! 

Bulaşık makinesinin içinde saklanmış olan açık taksi faturalarına vergiciler el koydular. 

Vergi Dairesi Komando Birliği elde ettikleri bu büyük başarı ile çıkış noktalanna geri döndüklerinde, yanlarında tutuklu beş vergi kaçakçısı ile bilgisayarları bir süre besleyecek olan koca bir sepet dolusu da gizli evrak vardı. 

Ve böylece de Şef J.R. Fişbaum'un kariyerinde baş döndürücü yükselişi başlamış oldu. 

Ondaki bu koku alma yeteneği çok geçmeden Maliye Bakanlığı'nda duyuldu. Bazılarn, Fişbaum'un tek bir bina içinde beş vergi kaçakçısı yakalamış olmasına rastlantı dedilerse de, çok geçmeden ondaki bu insanüstü yeteneği kabul ettiler. 

Günün birinde, 181.302 nolu bir vergi ihbarcısı, ayrıntılara girneden, Gelir Vergisi 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Kontrol Dairesi'ne, Doktor Blubotel'in adını bildirdi. Bilgisayar aynı ada sahip üç ayrı vergi yükümlüsünün adını verdi. Bunların üçü de vergi kaçakçısı olamazdılar ya! Ajan bunların içinden hangisini ihbar etmişti?... Vergi Dairesi'ndekiler. saçlarını başlarını yolarken, içlerinden biri Fişbaum'un adını verdi. 

Biri avukat, biri yayınevi sahibi, diğeri de ekonomist olan bu üç Blubotel'lerin adresleri bir kâğıda yazılıp, Fişbaum'a verildi. Fişbaum bir dakika kadar elindeki kâğıda baktı, baktı ve parmağı ile birini işaret etti ve gerçekten de bildirilmemiş olduğu üç milyon değerindeki platin banyo küvetine ve istiflenmiş külçe altınlara el kondu. 

Fişbaum'un arkadaşları Goldfinger (Altın Parmak) diye ona ad takmışlardı ve kısa bir süre sonra da hakkında efsane oluşmaya başladı. Telefon rehberini açması ve trans halinde parmağını sahifelerin arasında gezdirmesi yeterliydi. Hangi isim üzerinde o parmak duracak olursa, nesine iddiaya girerseniz girin, vergi görevlileri bu adresten eli boş dönmüyorlardı. Fişbaum asla yanılmazdı! Hiçbir zaman! 
Parapsikologlar bile onun bu altıncı duyusunun gizemini çözemiyorlardı. Fişbaum giderek bu duyusunu geliştirmiş olacaktı ki, herhangi bir yazı görmesine gerek kalmıyordu. Gözleri kapalı, kendinden geçercesine düşünüyor ve birden yerinden sıçrayıp: 

—"Bay falanca, filanca sokakta, filanca numaralı binada, üçüncü kat, sağdan ilk kapı!" diye haykırıyordu. 
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Ve çok geçmeden haklı olduğu görülüyordu. 

Derken Fişbaum daha da ileri gitti ve sokaktan geçen kendi halinde birini parmağı ile işaret ederek: 

—"O insanı tutuklayın, o bir vergi kaçakçısıdır!" diye haykırıyordu. 

Adamcağız neye uğradığını anlayamadan yere yıkıldıktan ve 45 yıldır sürekli olarak vergi kaçırdığını itiraf ettikten sonra, pantolon paçası içinde sakladığı 30 000 yen ile iki iri pırlantayı üzerine çullanan vergi memurlarına teslim etti. 

Son günlerde bizim Goldfinger tek tek kişilerle uğraşmaktan vazgeçti ve bu üstün yeteneğini vergi ve döviz kaçakçılarını toplu olarak yakalatma yöntemini uygulamaya başladı. Kendi kendini ipnotize ettikten sonra, bitkin bir halde, kanı çekilmiş dudaklarının arasından, öteki dünyadan gelen bir sesle; 

—'Halkın yarısını tutuklayın!" diyordu. 

Ve Fişbaum asla yanılmıyordu. Yalnız ne var ki Maliye Bakanlığı'nın içinde bazı huzursuzluklar göze çarpmaktaydı. Ya Fişbaum memuriyetten ayrılır ve kendi hesabına çalışırsa ne olacaktı? Öyle ya, özel bir büro kurar ve kendi hesabına çalışabilirdi! Diğer memurlara da örnek olur ve emekliye ayrılan Vergi Dairesi memurları o zaman birer ikişer danışmanlık büroları açarlardı! 

J. R. Fişbaum, memuriyette kalmakla beraber, her vergi ihbarcısı gibi yakalattıkları 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üzerinden yüzde on isteyecek olursa, kısa zamanda milyoner olması da işten bile değildi! 

Milyoner olduktan sonra da borsada altın, petrol ve elmasla ilgili hisse senetlerine el atacak olursa, kısa zamanda milyarder olması da işten bile değildi. 

Derken Batı Dünyası'nın başta gelen zenginleri arasına katılırdı! 

Spekülasyondan yapılan kârdan ve ihbar ödüllerinden gelir vergisi alınmaz! Bu, sosyal düşünce sisteminde değişmez bir kuraldır. 
Şimdi hepinizin kafasında aynı soru olmalı: Neden bankadaki paracıklarımızın faizinden vergi kesilir de, spekülatif hisse senetleri kârından aynı bankada vergiden muaf işlem görülür? İşte gelir vergisinin tuz biberi de bu olmalı. Çünkü hiçbir zaman neyin ne olması gerektiği kesin olarak hiç bilinmez. Peki, kolayca servet sahibi olmak varken, insancıkların neden sabahtan akşama kadar didinip, alın teri ile kazanmış olduklarının büyük bir kısmını vergi olarak ödemelerine siz bir anlam verebiliyor musunuz? 
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TEK BİR KURUŞ BİLE 
RİSKE ETMEDEN BORSADA NASIL 
YARIM MİLYON KAZANILIR? 


ORUMLULUK duygusu güçlü olduğu herkesçe övülen bu kitabın yazarı, okurlarını borsa diye bilinen gizemli bir kuruluş hakkında bilgi sahibi etmeyi bir görev bilmektedir. 

Gizemli derken, New York Borsası'nın çöküntüsüne değinmek istemiyorum. Onun gizemi filan kalmamıştı, kaderi ortadaydı. Evet, borsalar arada çatırtı ile çöker, neden çöktügü bilinmez, sonra toparlanır, nasıl toparlandığı da hiç bilinmez. Peki, neyin nesidir bu borsa? 

Borsa, her kulun bol para kazanabilmesini sağlayan sapasağlam bir kuruluştur. İşlem son derece basittir: Düşük fiyattan hisse senetleri satın alınır, hisse senetlerinin fiyatları yükselince de, eldeki hisse senetleri satılır. 
Bütün bu işlem için de para değil, bir telefon aygıtı ve birazcık da şans yeterlidir. 

Hepsi iyi güzel de, neyi ne zaman satın almalı? 

Borsada her çeşit hisse senedinin alışverişi yapılır, yani alımı ve satımı. Esham olsun, 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ipotekli borç senedi olsun, ne ararsanız bulursunuz. Hele devlet tahvilleri öylesine cazip şişirilir, imrendirilir ki, almakla bir petrol kuyusuna rastlamak bir olur sanılır. 

Borç senetleri de vardır. Bunlar enflasyona ayak uydurmuştur. Fiyatlar arttıkça, borç da artar, derken günün birinde fiyatlar düşecek olsa, borç neden azalmıyor diye sormaya kalkışırsanız, "Başta yanlış anlamışsınız, o iş başka, bu iş başka." yanıtını alırsınız. 

En bilineni hisse senedi alım satımıdır. 
Sağlam olarak tanınan bir firma iflasın eşiğine geldiğinde, hemen yeni hisse senetleri bastırıp borsaya sürer. Tabii bir anda peynir ekmek gibi satılır bu hisse senetleri. Firma da köşeyi böylece dönmüş olur. 

Endüstri hisse senetleri, arsa hisse senetleri, altın madeni hisse senetleri ve kazanç getiren hisse senetleri. Bütün bunları borsada bulabilirsiniz. Borsa meraklıları gazetelerden bunu açık olarak her gün izleyebilirler. Yalnız bu listelerde yazılı olanları anlamak ayrı bir beceridir. Bu karmaşık işaretleri çözebilenler borsadaki adamlarına telefonla emirler verirler. Vergi Dairesi'nin tuzağına düşmemek için de hiç isim verilmez bu konuşmalarda. Emir verene aracı "Patron" der ve onun emrettiklerini satın alır. Aslında kimse bir şeyi bizim anladığımız anlamda satın almaz, bunlar o insanların kafalarının içindedir. Tıpkı cennet ve cehennem gibi. Her şey elle tutulmadan telefonda oluşur. Finans duyunuz güçlüyse, eşek şansına da sahipseniz, bir süre sonra borsadaki aracınıza: "Hepsini sat!" diye emir verirsiniz. Ve inanmayacaksınız, patron denilen adamın cebinden on para çıkmadan, o patron denilen adamın aynı cebine milyonlar akar. Ben bütün bunlardan hiçbir şey anlamadım diyebilirsiniz, size kızamam, çünkü ben de bir şey anlamadım. Altı kez sordum, altı kez anlattılar, yedinci kez sormaya çekindim. Ama borsada oynayanların büyük paralar kazandıklarını ve bu kazançlarından da hiç vergi alınmadığını biliyorum. 
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EŞEKLE ÖKÜZ 


İR köylünün bir eşeği ile bir öküzü varmış. Eşek, eşek olduğundan, hep dikenli bitkileri yer ve bir türlü et tutmazmış. Öküzse, öküz olduğundan, besleyici otları midesine indirirmiş ve öküz kadar da güçlüymüş. İşte bu iki yaratığın görevi tarlada saban çekmekmiş. Daha doğrusu sahanı eşek çeker, öküz de eşeğin yanı sıra salınırmış. 

Komşu tarla sahipleri başlarını iki yana sallayarak köylüye, neden bütün işi zavallı eşeğe yüklüyorsun, diye sorduklarında: 

—"Düzen böye kurulu!" diye köylü yanıt veriyormuş. "İnşallah önümüzdeki yıl sabana öküzü koşacağım!" 

Ertesi yıl, teker teker kemikleri sayılan zavallı eşek gene soluyarak sabanı çekerken, öküz de eşeğin yanı sıra bildiğiniz gibi salınırmış. Komşular bir yıl önce demiş olduğunu köylüye anımsatınca: 

—"Haklısınız," diye yanıt verirken elindeki değnekle sıska eşeği kakalamış. "Ama ne yapayım ki bir kere eşeği sabana koştum. 
Öküz için dizgin takımı almam gerek... Ama inşallah gelecek yıla..." 

Ertesi yıl da sıska eşek burnundan soluyarak sabanı çekerken, öküz geviş getirerek tarlanın kenarında güneşliyormuş. Köylü o yıl sabanın arkasına bir de biçerdöver takmış. 
Zavallı eşek, canını dişine takmış yükünü çekmeye uğraşırken, 

—"Böyle sürüp gidemez!" diye köylü eşege indirmiş sopayı. "Bu yılki hasat iyi para getirirse, önümüzdeki yıl öküzü tarlaya koşacagım... Ama bakalım öküz bu besli haliyle sabanı çekebilecek mi?..." 

Bu kadarla kalsa gene iyi de, köylü hasadı bir an önce toplamak için yeni bir kırbaç almış. Yakında yeni mevsim başlamak üzereymiş. Eşekle öküz zangır zangır sarsılıyorlarmış. Eşek, korkusundan, öküzse katıla katıla gülmekten. 


Ama gerçekçi olalım. Gelir vergisinin demir yumruğunu yalnız iş alanlar enselerinde hissetmiyorlar, işverenler de ve özellikle şiltelerinin altına saklayamayacak varlıklara sahipseler. 
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SIRA GELDİ OTOMOBİLE 


İNANS Komisyonu güncel sorunları incelemek üzere toplanmıştı. Toplantıda Maliye Bakanı, bir gün önce alınmış ve dört yıl öncesinden uygulanacak olan özel otolarla ilgili ve bir kez kesilecek olan kazanç vergisini açıkladı. 

—"Bu vergi, orantıya bağlı değişken bir vergidir" diye söze başladı Sayın Bakan. "Kazanç vergisi otomobilin değeri ile orantılı alınacak. Üç-dört ay sonra otomobilin değeri durduğu yerde artınca, alınacak olan Vergi oranı da artacak... Kazanç vergisi... Üç-dört ay... Vergi oranı... Yükselecek... Yükselecek... 
Özel oto... Özel oto... Oto, oto, oto!" 

Son seçimlerden beri Maliye Bakanı'nda görülen baş dönmeleri, göz kararması ve dil sürçmesi gene başlamıştı. Bir bardak su koşturdular. 

—"Özel otomobil sahiplerinden yıllık vergi olarak 35 milyon beklemekteyiz," diye Maliye Bakanı devam etti. "Şunu da bu ara belirtmek isterim ki, lüks varlık olarak sınıflandırnılmayan otomobiller bu vergi dışında kalacaktır. 
Bunlar, devlet görevlilerine ve parti ileri gelenlerine ayrılan otomobillerdir." 
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—"Başka türlü düşünülemez" diye Ulaştırma Bakanı düşüncesini açıkladı. "Yalnız bir sorun beni düşündürmekte, otomobil sahiplerinin öfkesini üzerimize çekmiş olmaz mıyız?" 

—'Rica ederim, şimdi bu serserilerin reaksiyonunu düşünecek vaktimiz yok!" diye sinirlendi Maliye Bakanı. "İthal malı süper lüks otomobillerin yüksek ücretini ödediklerine göre, bunlar ya vergi kaçakçısı, ya da ırz düşmanı seksomanyaklardır!" 

Maliye Bakanı'nın özel otomobil sahiplerine beslediği düşmanlığı bilmeyen yoktur. Kısa bir süre önce bütçe açığının nasıl kapatılacağı Meclis'te tartışılırken, özel otomobil sahiplerinin haftada üç kez yanlış park etmeleri kararı alındı. Bunu haber alan özel otomobil sahipleri ellerindeki araçları bir an önce kurtulmak için satışa çıkardılarsa da, İçişleri Bakanı, bu satış furyasına set çekmek için, henüz ceza kesilmemiş otomobillerin ruhsatına koma biçiminde kırmızı damga bastırttı. 

—'"Bunlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstermezsen, hemen tepene çıkarlar," diye ileri görüşünü açıkladı Araştırma Bakanı ve şunu da eklemeden yapamadı: "Geçen yıl tutukluları taş kırmaları için Negev Çölü'ne gönderdiğimizde, taş kırma işleminin ağır ilerlediğini görünce, yoldan geçen özel otomobilleri durdurup, sürücülerine taş kırmalarını önerdik. 'Hakkınız yok”, 'İşimize geç kalıyoruz!, 'İnsan haklarına!..' gibilerden kafa tutmaya kalkışmazlar mı? Bu miskinlerin gözlerinin içine bakarak: 'Lüks arabalar satın almasını biliyorsunuz. Haydi bakalım taş kırmasını da bildiğinizi gösterin!' diye hadlerini bildirdim." 

Sayın Bakan gazetecilere bu açıklamayı yaptıktan sonra beylik otosltinun kapıya getirilmesi için işaret etti. 


Uygar toplumlarda otomobil sahipleri gibi nefreti üzerine çeken diğer bir grup da, ev sahipleridir. İnsan dara gelince otomobilini satarda, caddede duran ve vergisini ödemek Zorunda olduğu binayı ne yapar? 


; 41 
Vergi Yükümlülerine Benden Selam — F.3 


TAŞINMAZ MAL VERGİSİ 
KURBANLARI 


NSELERİ kalın taşınmaz mal sahipleri, 

herkesin bildiği gibi, tipik birer sömürücü örneğidir. Günahsız birtakım insanların, evlerine yerleşmiş, oturuyorlar bahanesi ile zorla ellerindeki paralarını alırlar. Yani zamanında kira getiren binalar diktilerse, bunu başkalarına mı ödetmeleri gerekir? Yalnız kiracıların değil, Vergi Dairesi'ndekilerin de bu enseleri kalın mal sahipleri gözlerine çöp gibi batmaktadır. Ama mal sahipleri dertlerini kime anlatsın? Kim kulak verir onlara? Neden mi kulak veren olmaz? Çünkü bu enseleri kaln mal sahipleri azınlıktadır da ondan. Kirada oturanların büyük bir seçmen potansiyeli oluşturduklarını burada hatırlatmak isterim. 

Durum böyle olunca, devlet kiracıdan yana olur ve kiracıyı bu enseleri kalın mal sahiplerinden koruyacak yasalar çıkartır. Bu yasalara göre, enseleri kalın mal sahipleri resmen binalarının sahibi kalmakla beraber, kiracılar dairelerine süresiz olarak el koymuşlardır. Her bir dairenin kira karşılığı saptanıp dondurulduktan sonra da, enseleri kalın mal sahiplerinden ödemeleri gereken taşınmaz mal vergisi üç katına çıkarılmıştır. Bu karar 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üzerine halkın ve Vergi Dairesi memurları arasındaki sevinç anlatılır gibi değildir. Durun, daha bitmedi! Enseleri kalın mal sahiplerine dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek için de, daireleri her yıl badana ve boya yaptırarak, bakımlı bir durumda tutmalan şart koşulmuştur. Yalnız bence bir nokta burada düşünülmemiş olunacak: Kiraya verilecek binaların bundan sonra inşa edilmeyecegi! Çıkarılan yasanın en doğal sonucu olarak aklı başında hiçbir insanın artık kira getirecek bina yapmayacağıdır. Ve nitekim bu sömürücüler bina dikmekten vazgeçtiler. Neden mi dersiniz? Neden olacak, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar para para diye düşündüklerinden, dini imanı para olan açgözlüler! 

Ne yani, böyle bir karar verdikleri için baştakiler telaşlanacak mı sandılar yoksa? 

—'"Yapmazlarsa yapmasınlar!" diye düşüncesini açıkladı Devlet Sözcüsü, "Enseleri kalın mal sahiplerinin yapacağı binalar eksik olsun. Bundan sonra her bir vatandaşı ev sahibi edip, kiradan kurtaracağız!" 

Doğrusu buluşa hiçbir diyecek yok! Ne güzel aklına gelmişti!? Yalnız sonuç olarak degişen hiçbir şey olmadı. Kiracı her ay başı açgözlü ve de ensesi kalın mal sahibinin kör gırtlağını doyuracağına, vergi yükümlüsü bu kez bankanın yolunu tuttu ve almış olduğu boyundan büyük kredinin başladı faizinin faizini ödemeye. Malını ipotek etmek zorunda kalınca da, mutluluğundan hiçbir şey eksilmedi, alt tarafı mal sahibi olmanın da sorunlar olacağını önceden bilmiyor değildi ki! Artık ensesi kalın mal sahiplerinin kira artırmaları, çık diyecek korkularından kurtulmuştu, kendine ait daire sahibi olmuştu! Aslında herkes bir an evvel başını sokacak bir daire sahibi olmalı, çünkü kiralık daireler gitgide azalacak, var olanlar da bakımsızlıktan içinde yaşanmaz hale gelecek, mirasçılarıysa, çoktan dış ülkelerde düzenlerini kurmuş olacaklar. 

—"Ne halleri varsa görsünler!" dedi Maliye Bakanı. "Ülkeyi terk mi edecekler, yoksa birer ikişer geberecekler mi, hiçbir şey bizim mesken programımızı sarsamayacaktır!" 

Ayakta kalmış kiradaki üç büyük binanın enseleri kalın mal sahiplerine de rekor düzeyde bina vergisi saptandı. Maliye'nin Finans Dairesi umulduğu gibi çabuk uygulamaya geçebilirse, oldukça yüklü gelir vergisi ile bu doymak bilmeyen ensesi kalın mal sahiplerinin tam anlamıyla canlarına okunacaktır. 

Yeter ki güçlükle ayakta duran bu binalar o güne kadar çökmesin! 
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NAMUSLU OLMANIN SORUNLARI 


OSSELE her zamanki yerinde kahvede 

oturuyordu. Karşısında da hepimizin dostu, parfümeri mağazası sahibi Ştokler, omuzlan çökmüş, kara kara düşünmekteydi. 
Parfümeri mağazası çok iyi işlediğine göre, neydi acaba sıkıntısı? 

—“"Her yıl aynı dert," diye içini çekti Ştokler, "Haziran gelmiyor mu, bende ne sinir kalıyor, ne asap." 

Jossele anlayışla başını salladı ve: 

—"Bilmez miyim," dedi. "Gelir vergisi beyannamesi doldurma zamanı. Sen de doğruyu yazmak zorunda mısın, birader?" 

—"Ne çare ki, doğruyu yazmak zorundayım," diye yanıt verdi Ştokler. "Çünkü ben korkağın tekiyim. Ne yapsam boşuna. Defterlerimde bir tek hata yoktur ve inanmayacaksın, her yıl verdiğim beyannameyi vergi dairesinden geri çeviriyorlar. Vergi kaçınyormuşum! Ben, vergi kaçırıyormuşum! Çıldırmak işten bile değil. Söyle Tanrı aşkına, ben ne yapayım?" 

Jossele başını hayretle iki yana salladı ve sitemle: 

—"Sende de hiç akıl yokmuş birader," dedi. "Nerede yaşıyorsun? Ayda mı? Sen kasa 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defterlerini vergi kontrol görevlisinin önüne koyduktan sonra, inanmasını mı bekliyorsun? 
Danlma ama, sende gerçekten hiç akıl yokmuş!" 

Ştokler ağlamaklıydı. Onun bu hali Jossele'ye dokunmuş olacak ki: 

—"Evinde çamaşır dolabın var mı?" diye sordu. 

—'Var..." 

—"Öyleyse beni dinle..." 

Kısa bir süre sonra, yağmurlu bir öğleden sonra, parfümeri dükkânı sahibi Ştokler, Vergi Dairesi'ne gitti, onun vergi işlerini kovuşturan memurun masası önünde durdu, işareti üzerine oturdu ve: 

—"Size bir itirafta bulunacağım," dedi alçak sesle. "Geçtiğimiz yıl ben defter tutmadım." 

—"Çocukça şakalarınızla zamanımı almayın," diye aksilendi memur. 

—"Ben şaka yapmıyorum," diye yanıt verdi Ştokler. "Size gerçeği söyledim. Ben geçen yıl defter mefter tutmadım." 

—"Bir dakika! Bir dakika!" diyerek oturduğu yerde dikleşti memur. "Yani şimdi siz bana defter tutmadığınızı mı söylemek istiyorsunuz?..." 

—"Evet, onu söylemek istiyorum. Daha doğrusu defter tutmadım değil, tuttum da, defterleri bulamıyorum." 

Gerilimli bir sessizlik! 

Memur kendini tutmaya çalışarak: 

—"Ne demek bulamıyorum?" diye sordu. 
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"Nasıl bulamazsınız? Bulamıyorum demekle siz ne demek istiyorsunuz?" 

—"Kaybetmiş olacağım," dedi Ştokler. 

—"Kayıp mı ettiniz? Nasıl? Ne münasebet? Niçin? Nerede?" 

—"Nerede kaybettiğimi bilsem, söylerdim. 
Günün birinde bir de baktım ki, defterlerim yok! Düpedüz yok! Acaba dikkat etmedim de yaktım mı? Ya da çaldılar mı? Bulamıyorum. 
Son derece üzgünüm ama ne yapayım ki gerçek bu. Acaba anımsadığım kadarı ile vergiyi saptayamaz mıyız? Yani kolaylık açısından demek istedim... Biliyorsunuz, geçen yıl piya- sa durgundu, pek bir şey kazandım sayılmaz..." 

Vergi memuru ağzını açtı, kapattı, gene açtı ve kapattı, derken gırtlağından boğuk sesler çıktı, bir kez daha ağzını açtı ve zor anlaşılır bir dille: 

—"Derhal çıkın gidin!" dedi. "Biz sizi arayacağız." 

Ertesi gün, sabahın çok erken saatinde, Vergi Dairesi Kontrol Ekibi, Ştokler'in evinin kapısına dayandı. Arama izinlerini gösterdikten sonra bir anda evin içine dağıldılar. Ortalama bir saat kadar sonra yatak odasından: 

—"Buldum!" diye biri seslendi. 

Çerçevesiz gözlüklü zayıf bir vergi görevlisi, çamaşır dolabının önünde durmuş, sırıtarak elinde tuttuğu üç kasa defterini gösterdi. 

Vergi Dairesi Avukatı Ştokler'i şu ağır sözlerle suçladı: 

—"Sayın Reis Bey, parfümeri dükkânı sahibi Ştokler'in hesap defterleri işte karşınızda. 
Bay Ştokler anımsadığı kadarının hesabını vererek vergi kesilmesi gibi akıl almaz bir öneri ileri sürmüşse de, vergi görevlilerini kandıramamıştır. Kendisi, aklınca bu önerisinin kabul edileceğini, defterlerinin peşine düşülmeyeceğini ummuştur. Oysa yanılmıştır, Sayın Hâkim Bey. Vergi Dairesi'nde gecesini gündüzüne katarak özveri ile çalışan görevliler ellerindeki hesap defterlerine göre vergi ayarlaması yaparlar, öyle kafadan uydurma rakamlara göre değil! Bir vatandaşın ödeyeceği vergi ancak, evet Sayın Hâkim Bey, ancak göstereceği hesap defterlerine göre ayarlanır..." 

Suçlu olarak yargılanan Ştokler'in rengi çekilmiş dudaklarından şu sözcükler çıkıyordu: 

—"İnandılar! Bana inandılar!... Sonunda bana inandılar!" 


Ertesi günü gülerek Jossele'nin boynuna sarıldı. 

Durmadan gülüyordu: 

—"Gelecek yıl gelirimin yarısını göstereceğim ve defterleri de saklayacak değişik bir yer buldum. Şiltemin altına..." 


Küçük bir çocuk bile vergi yükümlülerinin vergi kaçırdıklarını bilir. Bu nedenle vergi kaçırmayan vergi yükümlüsü düşünülemediginden, bu kişiler alışılagelmiş kurallara karşı gelmiş olmaktalar. Kural dedimse, vergi kaçırmanın bir kuralı olmadığını bilmiyor değilim. 
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Yalnız isterlerse maddelerin arasındaki küçük kaçamaklara göz yumulur. Bu nedenle de vergi yükümlüleri hep birbirlerinden kuşkulanırlar. Kimse kimseye inanmaz. Her şeye durmadan şaşarak yaşadığımız bu dünyada yalan söylemek öyle bir yerleşmiştir ki, doğruyu söyleyenler yadırganır, onlara pek inanan olmaz! 
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NE KADARI ELDEN ÖDENECEK? 


ÜNÜN birinde kanların en iyisi: 

—"Bu yıl seçim yılı, git de bir arsa satın al!" dedi. 

Seçimlerle arsa sahibi olmanın ne ilgisi olduğunu anlayamamıştım ama gene de tanınmış komisyoncu Bay Nisim Zwanziger'e gittim. 

—"İyi günler, bir arsa satın almayı düşünüyordum," dedim. "Arsa, ev, kat, ne olursa..." 

—"Kaç paranız var?" diye komisyoncu sordu. 

Söyledim. 

—"Bunun kaçı kara para?" diye sordu. 

Kendimi övmesini pek sevmem ama paramın tek kuruşu bile kara para değildir. 

Bay Zwanziger iyice anlamadığımı sanarak: 

—'"Bu paranın ne kadarını masanın altından, yani elden aldınız?" diye sorusunu yineledi. 

—"Ben paramın hepsini masanın altından değil, üzerinden aldım." 

Bay Zwanziger nezaketini bozmadan: 

—"Onu demek istemedim," dedi. "Bilmek istediğim, kaç paranız olduğu bilinmekte mi?" 
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—"Kimseden bir gizlim yok ki, gelirimi deklare ettim, vergimi de ödedim," dedim. 

Bay Zwanziger gülmeye başladı. 

—"Güzel, çok güzel! Demek siz özel yaşantınızda da şakacısınız. Nasıl da 'vergimi ödedim' dediniz? Hani taşlama yazarı olduğunuzu bilmesem, inanırdım... Olur şey değil... 
Gelirinin hepsini deklare etmiş, vergisini de ödemiş?" Katıla katıla gülüyordu. "Bunu arkadaşlara anlatmalıyım!" 

Gülmekten boğulacak sandım. 

Neden sonra sakinleşti, derin bir soluk aldı ve: 

—"Şaka bir yana, şimdi işimize bakalım, gelirinizin ne kadarı deklare edilmemiş para?" 
diye sordu. 

—"Gelirimin hepsi deklare edilmiştir!" dedim. 

Galiba ısrarla aynı şeyi yinelemem asabını bozmaya başlamıştı. 

—'Taşınmaz mal alım satımlarında güvence şarttır," dedi. "Yapacağım satışın aynntları aramızda kalacağınızdan bir kuşkunuz olmasın. Gelirinizin ne kadarı deklare edilmedi?" 

—"Hepsi deklare edildi" diye kesin yanıt verdim. 

Galiba Bay Zwanziger'i istemeden kızdırmıştım. 

—"Bu odada ikimizden başka kimse yok!" 
diye birden bağırdı. "Kimse konuştuklarımızı duymuyor! Rica edeceğim, çekinmeyin ve rahat konuşun!" 
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—'"Bana neden inanmıyorsunuz?" diye sordum. "Ben elden hiç para almadım!" 

—'Peki benden istediğiniz ne öyleyse?" 

Hiç böyle bir soru beklemiyordum. 

—“Sizi aklı başında biri diye bilirdim," diye Bay Zwanziger devam etti. "Saygıdeğer kişilerle milyonluk satışlarım oldu. Mimarlar, jinekologlar, çiftlik sahipleri, tesisatçılar, bunların hiçbiri karşıma geçip, bütün gelirim deklare edilmiştir, demedi. Şimdi size son kez soruyorum. Deklare edilmemiş kaç paranız var?" 

—"Ehhh...." diye geveledim. "Yani bu sizce çok mu önemli?" 

—"Matrak mı geçiyorsunuz?" diye sorarken burnundan soluyordu komisyoncu. "Gelirini son kuruşuna kadar deklare ederek hepsinin vergisini ödeyen tek bir kişi var mıdır sanıyorsunuz, he? Canımı sıkmaktan rica ederim vazgeçin! Namuslu alışverişlerde, söz konusu paranın yüzde onu deklare edilir, üst tarafı masanın altından, elden ödenir. Aksi halde enflasyon nasıl olur sanıyorsunuz? Memurlara ödenen maaşlarla mı?" 

Şaşırmıştım. 

—'Peki öyleyse, deklare etmediğim para ile arsayı öderim," dedim alçak sesle. 

—"Olmaz öyle şey!" diye kesip attı Bay Zwanziger. "Siz beni enayi mi sanıyorsunuz? 
Sizin paranız deklare edilmiş. Benim hakkımı vereceğiniz çekle ben bankadan çekeceğime göre, Vergi Dairesi'nin tuzağına düşmüş olacağım! Bana güvenen müşterilerimin ben güvencesini sarsmam! Ben müşterilerimin başlarını belaya sokmam! Belki çarçur komisyoncular sizin deklare edilmiş paranızı kabul ederler, gidin öyleleri ile iş yapın efendim! Beni rahatsız etmeyin rica ederim." 

Ne gibi bir çıkmaza girmiş olduğumu anlamaya başlamıştım. Bir yandan kalkınan ekonomi, öbür yanda bütün gelirini deklare etmiş ve hepsinin vergisini ödeyen bir tek ben! 
Kimsenin el sürmek istemediği paramla ben! 
Demek ki kazanmış olduğum paranın satın alma gücü yoktu, sıfırdı. Ha saklamışım, ha yakmışım, fark etmeyecekti. 

—"Yani sizce ben paramla taşınmaz mal alamaz mıyım?" diye sorarken sesim titriyordu. 

Bay Zwanziger acıyarak yüzüme baktı. 
Aslında komisyoncu iyi bir insandı, yalnız yasalarla başı derde girsin istemiyordu, o kadar. 

—'Sizinki gibi bir olayla hiç karşılaşmadım değil," diye anlattı. "Sanının 1968 yılındaydı. O zaman çılgın bir avukat dört katlı bir bina satın almak istemişti. Ve binanın bedelini de peşin ödemeye kalkışmıştı!? Doğal olarak da fatura vermemi beklemişti. Alım ve satımlarda paralar resmen ödenirse inşaat işçilerinin ücretlerini nasıl el altından öderiz? Kasamızda kara para olmazsa bu masrafların altından nasıl kalkarız diye avukata sordum ve adamı, yanıt vermesini beklemeden yazıhanemden kovdum." 

Karşısında boynu bükük oturuyordum. 
Kovulan avukattan ayrıcalığım neydi ki? Benim gibi ekonomik dengeyi bozmaya kalkışan doğrucu bir enayi ile hiç iş yapılır mıydı? Bir zambak kadar bembeyaz, ak paramın canı cehenneme. 

Bay Zwanziger yerinden kalktı, açık pencerenin önüne gelmemi istedi ve bana iyice sokularak: 

—"Sokaktan gelen gürültü konuşmamızı bastırır," dedi kulağımın dibinde. "Hiç endişeniz olmasın, benimle açık konuşabilirsiniz. 
Haydi artık söyleyin, deklare etmediğiniz paranız ne kadar?" 

Ağlamaya başladım. 

Konuşamıyordum. 

Bay Zwanziger anlayışla içini çekti ve bir kâğıda şunları yazdı: 

—'Yazıhanemde hiçbir dinleyici aygıtı olmadığına namusum üzerine yemin edebilirim." 

Aynı kâğıda ben de şunu yazdım: —“Size inanıyorum ama ne yapayım ki bendeki paranın hepsi deklare edilmiştir." 

Bay Zwanziger pencereyi kapattı, masasının arkasındaki koltuğa yığıldı ve var gücüyle: 

—"Defol!" diye bağırdı. 


Süklüm püklüm komisyoncunun yazıhanesinden çıktım. Kendimden utanıyordum. 
Ben, toplum dışında kalmış, ona ayak uydurramayan, herkes tarafından dışlanan, işe yaramaz bir vatandaştan başka neydim ki? Darwin'in doğa oluşum kuralları gelir vergisini de kapsamakta bana kalırsa. Nasıl doğanın gelişim süresi içinde zürafa, yüksek ağaçların arasından kendine yol bulmak için boynunu yüzde üç yüz oranında uzatmışsa, bu yüksek vergi oranları da insanları bugünün vergi yasalarının dehşetinden kendilerini korumak için birtakım çareler aramaya itmiştir. 
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PARA ÖDEMEDEN DE OLUR 


AZI felaketler gibi bu da diş ağrısı ile başlamıştı. Dişçi, dişimdeki deliği bulduktan sonra başladı oymaya, derken birden durdu, oygu aletini itti ve bana: 

—"Bağışlayın, tedaviyi sürdüremeyecegim, emeğime değmeyecek," diyerek sırtındaki beyaz ceketi çıkarttı. 

Dişçi sandalyesinde yarı yatar bir pozisyondaydım. Ağzımda bir kanca takılıydı. İstesem de konuşamazdım. 

—“Aylık gelirim net 1000 lira kadar," diye dişçi devam etti. Bir yandan da küçük aletlerini temizliyordu. "Bundan sonra her kazanacağım lira için yüzde seksen vergi ödemem gerekiyor, çünkü derhal bir kademe yükseğe çıkmış oluyorum. Bu nedenle fazla para kazanmaya değmez." 

Birtakım işaretler ve boğuk seslerle tedaviye devam etmesini rica ettimse de: 

—“Sizin için de değmez," diye yanıt vererek ağzımdaki kancayı aldı. “600 size kalması için 3000 kazanmalısınız. Karım oto ehliyeti için ders almakta, öğretmenine 120 ödeyince, 
adamcağız vergisini ödedikten sonra elinde 24 
kalıyor." 

—"Hiç olmazsa net," dedim alttan alarak. 
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—"Orası öyle de, direksiyon öğretmeni saat hesabını iki misline çıkarttı, net olarak! Bu koşullar altında öğretmenin istediği ücreti benim ödemem için, sizin hesabınızı da iki katına çıkartmalıyım. Bu nedenle soruyorum size, değer mi tedaviye devam etmek?" 

Bunun üzerine her vatandaşın ağzına doladığı tümceyi ben de kullandım ve: 

—"Canım sizden fatura isteyen oldu mu?" dedim. 

—"Bravol" dedi dişçi. "Ama ben başımın Vergi Dairesi ile belaya da girmesini istemem. 
Size fatura vermesem de, gelirimi bildirmek zorundayım." 

—“Sizin içiniz rahat, peki benim dişimdeki delik ne olacak?" diye sordum. 

—"Bir önerim var," dedi dişçi. "Kanmın ehliyet öğretmeninin ücretini siz ödeyin!" 

—"Ödemesine öderim de, ehliyet öğretmeninin gelir defteri incelendiğinde karınızın ders ücretini benim ödediğim ortaya çıkarsa, ne olacak?" diye sordum. 

—"O zaman benim karım için sevgilimdi, dersiniz." 

—"Acaba karınızın bir resmini görebilir miyim?" 

—"Karımın nasıl bir kadın olduğu burada hiç önemli değil, önemli olan vergiden para kaçırmamız." 

Uzun tartışmalardan sonra önümüzdeki hafta dişimin tedavisine onu kandırdım. 

Bu kez dişçinin karısının ehliyet öğretmeni ile anaşamıyordum. 
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—'Ağustos ayı sonuna kadar başka para kazanmak istemiyorum," dedi. "Yoksa bir üst dereceden benden vergi kesilecek. Rica ederim anlayış gösterin, bir şey yapamam." 

—"Bakkal hesabınızı ödesem..." dedim. 

—“Ehliyet için çalıştırdığım mobilya fabrikası sahibi onu ödemekte," diye yanıt verdi. 
"Bu konularda ben çok iyi organizeyimdir. Örneğin, motosiklet kullanmasını öğrettiğim badanacı, karşılık olarak kız kardeşimin evinin badanasını yaptı. Garajımın aylığını bir modacı üstlenmiştir. Sesiniz güzel mi?" 

—"Güzel değil, neden sordunuz?" 

—'Sizden şan dersi alabilirdim de... Bir dakika! Dişçinin karısının ders ücretini ödeyeceğinize, davete filan gittiğimizde bebeğimizi beklemeye gelenin ücretini acaba siz verseniz?" 

Bu çözümü akla yatkın buldumsa da, öğretmenin yavrusunu arada bekleyen çocuk bakıcısı razı olmak istemedi. Tanımadığı erkeklerden para kabul edemezmiş! Tesisatçımızdan, bahçıvandan, karımın devam ettiği güzellik enstitüsünden ve avukatımdan hesabıma çok sadık olduğumu gösteren yazılar getirdiğim halde, almamakta direniyordu. 

—“Tanımadığım bir insanla para alışverişim olmasını istemiyorum!" diye direnmekteydi. Birden, "Dişiniz ağrıyor mu?" diye sordu. 

—"Hem de nasıl!" 

Bir süre düşündü ve: 

—'"Gözlükçüme lens ısmarlamıştım, işte siz onları ödeyin!" dedi. 
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—"Ödemesine öderim de, gözlükçünün defterleri kontrol edildiğinde sizin lens hesabınızı benim ödediğim anlaşılırsa ne diyecegim?" 

—"Benim sevgilim, dersiniz." 

—"Bağışlayın, sevgilim yerini sizden önce başkası kaptı," diye yanıt verdim. "Gereksiminiz olan bir şey satın alayım, örneğin bir trençkot." 

—"Sokağa bu ara pek sık çıkmıyorum, aynı apartmanda oturan bir ailenin bebeği oldu, ona çocuk bakıcılığı yapmaktayım da... 
Belki Tiberias'da bir hafta sonu geçirmemi sağlayabilirsiniz." 

Bu öneriyi beğenmiştim. 

Tiberias'daki otel sahibi: 

—"Oto ehliyet öğretmeninin çocuk bakıcısı için hafta sonu bir odamız boşalacak ama kesin olarak gelip gelmeyeceğini sakın telefonla bildirmeyin!" dedi. 

Bu işi halletmek için otomobilime binip, Tiberias'a gittim. 

Otel sahibi gizli kodlarla işaretlenmiş defterini açtı. "Birinci kat doldu," dedi. "O katta kızımın müzik öğretmeni, otelin çamaşırlarını yıkayan firmanın sahibi kalacak. Kral Dairesi'nde vergi danışmanımız var. Biz hep böyle ikramlarla pek çok ödemeleri halletmekteyiz de... Nakit para bizde hiç geçmez, çünkü yüzde seksen..." 

—"Biliyorum, biliyorum da, çocuk bakıcısının hesabını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum" dedim. "Bulaşıkçı arıyor musunuz?" 
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—"Bu ara hiç boş yer yok. Bir dakika. 
Acaba benim dişçi hesabımı ödeyebilir miydiniz?..." 

İşte böylece daire kapanmış oldu. Yalnız otel sahibinin dişçisi, vergi basamağında yükselmek istemediğinden, para kabul etmedi. 
Onun yerine kayınvalidesi için Uruguay'a uçak bileti istedi. Bu biletlerin ücretini de, haftalık bir derginin yazıların karşılığı vermiş olduğu 3 bin yumurta ile ödedim. 

En sonunda para karşılığı dişimi çekecek birini buldum. Meğer diplomasız, gizli çalışmaktaymış. Adamı dün tutukladılar. 
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KIRTASİYECİLİK 


ANİ bürokrasi. 

Gelir vergisi bana kalırsa üstün bir zekâ ürünü değil. Uçan bir daire de değil, hatta çok orijinal bir buluş da değil, peki ne diyeceksiniz, gelir vergisi sanki koskocaman bir işletmenin güvenilir muhasebecisi, ya da her şeye kadir olan kırtasiyeciliğin küçük bir kolu denilebilir. 

Modem toplumun can sıkıcı zorluklarının en doğadışı afeti bence kırtasiyecilik! Dünyanın hiçbir köşesinde kırtasiyecilik yok denilemez, batıda olduğu gibi doğuda da vatandaşların üzerine; dilekçeler, maddeler, uyarılar, tasdikler, doldurulacak formüller, vekâletnameler çığ gibi yıkılmaktadır. Bazen ne geliyor aklıma biliyor musunuz: Sanki tepemizde bir kuklacı oturmuş, alt kat, üst kat, şu şube, bu şube arasında vatandaşı oynatmaktan büyük keyif almakta! Modem çağımızın insanının "Beni biri izlemekte" hastalığından doktor doktor gezmesine şaşmamak gerekir. 

Bu kırtasiyeciliğin bir sonu gelmeli, diye söylenir durur ve günün birinde de kalkacağını umarız. 

Bunu daha ÇOK bekleriz. 
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Vatandaş yanlış düşünüyor. Kırtasiyeciligi devlet mekanizmasına musallat bir hastalık sanıyor. Oysa kırtasiyecilik hastalık filan değildir. İster bana hak verin, ister vermeyin, bence kırtasiyecilik, politika dışındaki rejimin ta kendisidir ve dünyamıza hâkim bürokratlarn da kimseye kaptırmak istemedikleri başanlarıdır. 

Sizce de bu sorunu çözmenin zamanı çoktan gelmedi mi? 

Önce şu sorunun yanıtını bulalım: Neden ekonomisi sürekli meyveler veren, ihracatı güller açan bir ülkenin vatandaşından da alınan vergiler giderek artmakta? Bu kadar bolluk içinde iken neden vatandaşın cebindedir eller? Yanıtı basit: Çünkü yeryüzündeki iş alana üç buçuk memur düşmekte de ondan. 
Bu ne mi? Sabredin, açıklayacağım: Memurun biri iş alanın aylık bordrosunu yapar, ikincisini aylığından kesilecek olan verginin hesabını yapar, üçüncüsü, bu vatandaşı organize bir iş alan kalıbına sokmakla görevlidir, arta kalan yarım memursa, vatandaşın doldurması gereken yeni yeni formüller bulmaya çalışandır... 

Olimpiyat rekoru! Öyle ya bire üç buçuk! 

Kimse de bu memur patlamasının sürekli bir sömürücü güç olduğunun bilincine varmak istemez! 

Çocuklarımızın tarih kitaplarında aman ne çok devlet idarelerinden söz edilmekte. Örneğin feodalite, Tanrı kusurlarını bağışlasın, ya da kapitalizm, Tanrı uzun ve verimli yıllar 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versin, peki sonunda nereye vardık? Bence ne istediğini bilen acımasız bir çoğunluk, şaşkına dönmüş azınlığın canına okumakta. 

Tabiatbilgisi kitaplarında rastlanmamış bir görüntü: 

Bir suaygın bir midillinin sırtında dört - nala gitmekte! 

Demokrasi sistemi altında bir çeşit banka sosyalizmi her şeyi idare etmekte sanıyorsunuz, değil mi? Ne gezer, dümen tam anlamıyla bürokratların elinde. Bütün devlet dairelerinde, belediyenin tüm kollarında, hatta sendikalarda bile aynı iç açıcı manzara ile karşılaşılır: Bir yazı masası başında, sırtı kamburlaşmış bir memur, kalp krizi geçirecek derecede sabahtan akşama kadar yedi ayn şefin işlerini yetiştirmek için ter dökerken, yedi şef, yedi spor gazetesi arkasında yedinci uykularını uyumaktadır. 

Mutlaka içinizden bazıları devlet dairelerinin uzun koridorlarında yürürken, içinde kimsenin bulunmadığı boş odaları görüp şaşmıştır. Sonra masasının arkasında Hint fakiri gibi oturmuş, odasına girene camlaşmış gözlerle canı sıkkın bakışını unutmamıştır. Uzun koridorlarda rastladığı bir memurun elinde bir kâğıt ile ayaklarını sürte sürte yürümekte olduğunu da görmüş olması gerekir. Hayır, bu memurların genel olarak hiç aceleleri yoktur. 

Sayın baylar ve bayanlar, bu sözünü ettigim memurlardan kimse bir iş beklememektedir, zaten yapacak işleri de yoktur. O halde bunlara iş bulunmalıdır. Bir memur ile hallolacak bir formüler yerine, yedi memura yedi formüler ve doğal olarak da yedi mühür teslim edilir. Sakın yedisi de aynı devlet binası içinde olacak sanmayın, yok canım, ne münasebet, yedi mühüre yedi ayrı büro tahsis edilir. 

Kırtasiyecilik, merkezileştirme sisteminden tamamen uzaklaştırmayı öngörmektedir. 

Devlet dairesinden resmi bir izni elde etmiş olan herhangi bir vatandaş, sonuca sağlılığını yitirmeden eriştiyse, bu serüvende başına gelenleri şöyle dile getirecektir. Şehrin dört bir yönüne yayılmış tam yirmi dairenin merdivenlerini aşağı yukarı aşındırdıktan sonra, şehrin doğusunda aldığım damga pullarının bedelini şehrin batısındaki bir dairede ödedikten sonra, istidanın altına yapıştırmak için şehrin güneyine gittiğimde... 

Uzun lâfın kısası, bu kadar çok memura gereksinme olduğunu anlatmanın en güzel yolu bu değil mi? İşte bu nedenle vatandaş her bir ihracat izni, her bir hediye ithal malını gümrükten çekebilmek için, şehrin diğer bir yönüne koşarken, arada da vergi beyannamesi kopyasını, vesika resmi, nüfus kâğıdı suretini, sigorta poliçesini, oto ehliyeti gibi çok önemli belgeleri almak için de acele evine uğramak zorundadır. Birkaçını saydığım bu belgeler evde bulunmazsa, bunları temin için de şehrin değişik yönlerindeki devlet dairelerine koşulması gerektiğini de düşünüyorsunuzdur sanırım. Hele yabancı bir firma ülkemizde yatırım yapmak isteyecek olursa, ondan neler talep edileceğini hiç düşündünüz mü? Kaç 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sermaye sahibinin ülkemizi sedye içinde terk ettiğini biliyor musunuz? 

Bütün bunlar bana nedense sömürgeciligi anımsatmakta. Sömürücü devletler, sömürü politikası güttükleri memleketlerde, ora halkının uygarlığa erişip başkaldırmamaları, beceriksiz, yardıma muhtaç ve cahil kalmaları için ellerinden geleni yapmışlardır. Ve o insanlar da gerçekten öyle kalmışlardır da. Sonunda başlarındaki sömürücü efendinin dediklerini bile anlamaz olmuşlardır. Demek ki güdülecek sistem bu olacak. Sömürücü güçlerin dili ne kadar karmaşık olursa, sömürülenlerin dizginlerini elde tutmak o denli kolaylaşır. 


Nitekim bu prensip gözönünde tutularak bürokrasinin en büyük ustalarının birinin kaleminden çıkmış olan ücret anlaşması ile ilgili bir yazıyı aynen veriyorum: 

"Vergi yılının sekizinci ayından hesap etmeye başlamak üzere aylık göstergenizdeki 
966 fiyat artışı, toplam iadelerin “2,52 bir artışını gerektirmektedir. Buna ek olarak bundan önceki enflasyonu dengelemek amacı ile bir 965,3 para değer kaybı da hesaba katıldıgında, sosyal yardımlaşma fonu olarak saptanan “2,13 elde edilmiş olan miktar ile çarpıldıktan sonra “64 olan iş alan denge fonu 20- runlu sigortası bundan çıkarılır. Elde edilenden 960,77 bir kesinti yapıldıktan sonra, pahalılık zammının karşılığı size derhal ödenecektir." 
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Sakın bu yazıyı tımarhanedeki hastalar üzerinde araştırma yapmak amacı ile düzenlenmiş bir test örneği sanmayın! Bu yazı, halk tarafından seçilerek yasal olarak devleti yöneten demokratik bir hükümetin yüksek ücret ödediği ekonomi uzmanlarınca kaleme alınmış ve vatandaşının şaşkın ve çaresiz kalmasını öngören sömürücü prensibine dayanarak, devleti idare eden müstemleke efendilerince de uygun görülmüştür. 

Bürokrasi, gereksiz çoklukta memur beslemenin yanıtıdır. Ve bu gücü yıkmaya kalkışmak, halkı başkaldırmaya iter. Çünkü daha az memur, daha az formüler, daha az formüler olunca, daha az damga, daha az damga demek, daha az büro, yani daha az memur anlamına gelir ki; tarih bize bu küçük ama güçlü hâkim sınıfın savaş vermeden kendiliginden çekilmeyeceğini göstermektedir. 

Demek ki bütün bunların günün birinde kalkacağı umudu sıfır! 

Ortadan kalkacağı şöyle dursun, her mafya ailesi nasıl çoğalma gayesini gütmekteyse, bürokrasi de üstünlük alanını gittikçe genişletmeye bakmaktadır. Seçim arifelerinde her ne kadar can alıcı bir sesle: 

—"Devlet dairelerinde vatandaşın çektiği sıkıntı biliniyor! İşlerin bir an önce halledilmesi için önlemler alınacaktır!" diye bangır bangır bağırılıyorsa da, bununla devlet dairelerindeki yazı masaları arkasında pinekleyenlere yenilerinin katılacağı müjdesi verilmektedir. 

Önümüzdeki bin yıl içinde gelir vergisi de 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kalkmayacaktır. Olsa olsa seçimlerden önce vergi oranları biraz indirilecek, seçimden sonra da "ekonomi patlaması planı" gibi birtakım bahanelerle doğal olan geri getirilecektir. 

Kırtasiyecilikle vergi artışı ayrılması olanak dışı bir bağlılıkla kenetlenmiştir. Herkesin bildiği tavuk-yumurta prensibindeki soru gene akla geliyor: Önce hangisi vardı? Bürokrasinin yayılması mı, yoksa vergilerin artışı mı? 

Deşilmeye değer bir konu. 

Memur kadrosunun patlaması parasal bir sorundur. Bunların aylıkları için gereken para nereden temin edilecektir? Acaba kazanç ve gelir vergisini artırsak mı? 

Mükemmel bir fikir! 

Memlekette çalışan azınlık elbette ki her türlü mali sorumluluktan uzak kalmayı planlamaktadır. Yo, işte buna memurlar göz yummaz! Bu vatan hainlerini yakalamak için de güç üstünlüklerini daha da genişletirler. 

Buna karşılık vergi yükümlüsü çaresizlik içinde ezilir, büzülür, kıvranırken birden kendini karaborsanın çamuruna batmış bulur. 
Bunun üzerine bu yasadışı kazançların kökünü kurutmak için, kontroller çoğaltılır. Yalnız şunu da unutmamak gerekir ki, bu yasadışı kazanç sahiplerinin avı için para harcanır. 
Nereden bulunsun bu para? Doğal olarak kazanç ve gelir vergileri... 

Bu fasit daire ne zaman ve nerede bir son bulacak bakalım? "The sky is the limit" derler Anglosakson ekonomi eksperleri. Aslında bu 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tümcenin altında bir matematik seziş yeteneginin mantığı yatmaktadır: 

"10.000 vergi memuru için yılda 100 milyar gerekiyorsa, 20.000 vergi memuru için 
200 milyar gerekecektir. Dernek ki Allah'ın 
emriyle 200.000 memur için de..." 

Bu düşünce ile kutsal bürokrasi, bulunduğu lastik hücresinin duvarlarını anlaşılması olanak dışı hiyeroglif harflerle yazılmış binlerce formülerle süslemektedir. 

Bu koskocaman lastik hücre içinde çırpınan vergi yükümlüleri ya korku, ya da mide sancısı çekedursunlar, hepsinin kafasında hep aynı soru: Bu kıskacın içinden nasıl sıyrılacağız ve vergi memurlarının peşimize takılmayacağı o yer neresi? 

Böyle bir lastik hücrenin bakımı ucuz degil ki, demek ki buna da para yetiştirmek için kazanç ve gelir vergilerini ... 
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ARAMAK BULMAK DEĞİLDİR 


VVEL zaman içinde bir Kral varmış ve 

günün birinde özel koruyucusunu çağırtmış ve şu emri buyurmuş: 

—"Bugün öğlene doğru Kutsal Kardinal Hazretleri beni ziyarete gelecekler. Her zamanki gibi gene sarayımın içine gizlice uyuşturucu sokacağından kuşkum yok. Benim sadık dostum sen, evet sen onu etraflıca kontrol edecek ve uyuşturucuyu bulacaksın. Bu ara Kardinal öfkeden küplere binecek ve böylece kendini de maskara edecek." 

—"Emrinizi yerine getirmek boynumun borcudur oMajesteleri," diyerek koruyucu Kral'ın karşısında yerlere kadar eğildi. "Sanınm benim etraflı kontrolümden sonra Kardinal Hazretleri beni Majesteleri'ne şikâyet edeceklerdir." 

—"Ederse etsin!" 

Ve öğlene doğru Kardinal Hazretleri sara- ya geldiğinde, Kral'ın özel koruyucusu örnek olabilecek bir titizlikle kontrol ettiyse de ne uyuşturucu, ne de benzeri kaçak bir malı Kardinal Hazretleri'nin üzerinde buldu. Kutsal Kardinal Hazretleri, başına gelecekleri düşünmüş olduğundan, bu kez saraylıları bozum etmeyi aklına koymuştu. Fakat öfkeden köpürerek Kardinal Hazretleri kendini Kral'ın huzuruna attı ve özel koruyucunun son derece saygısız davranışını şikâyet etti. 

Kral, olup bitenleri duyunca son derece sinirlendi. 

—"Ülkemizin üzerine düşen bu ne çirkin bir lekedir!" diye sesini yükseltti ve şunları da ilave etti: "Özel koruyucum bundan böyle ceza olarak gece bekçiliğine atanacak ve de kurşuna dizilecektir!" 

—"Şahsıma yapılan hakarete böyle karşılık vermeniz beni hoşnut ettiyse de, özel koruyucu unvanını ona uygun görmeyip, gece bekçiliğine indirdiğiniz o kişi, bu kontrolü sizin emriniz üzerine yapmak zorunda kalmış oldugunu itiraf etmişti," dedi Kardinal Hazretleri. 

—'Ne münasebet Kardinal Hazretleri," dedi başını sallayarak Ulu Kral, "Ben ona bir şeyler bulmasını emretmiştim." 

Ve böylece iyi ilişkilerin sürdürülmesinde bir engel görülmedi. 

Gece bekçisinin itirafları da zaten zapta geçmemişti ki. 


Bu özel koruyucunun kontrolü ile bağlantılı olarak başka kontroller bende çağrışım yaptı: Özgür basından haber aldığıma göre, uluslararası bürokrasi konusunda bugüne dek hiç rastlanmamış davranışlar göze çarpmaktaymış! 

Örneğin uykusuzluktan perişan bir halde ayakta durmayı başarabilen gümrük görevlileri politikacıların ve yüksek kademedeki devlet 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memurlarının eşyalarını didik didik etmekteymişler! 

Geçenlerde havalimanında, Paris'teki bir savunma kursundan dönen gelir vergisi komiserlerinden birinin bavulunu açması istenmez mi? Bavulun içindekilerin altı üstüne getirilmiş komiserin kendi deyimiyle. Bu rezaleti akşam gazetesinde okuduğumda bir çığlık atmadan duramadım. 

—'"Bu nasıl yapılır? Hiç mi saygı kalmadı?" diye bağırdım. 

Aslında ben de her yolcunun; milliyet, din ve pozisyonu gözetilmeden kontrol edilmesinden yanayım. Kontrol dedimse ille de bavulları didik didik edilsin de demedim. 

Laf aramızda bunda gümrük memurlarının suçu yok. Bu utanç verici olayın sorumlusu gümrük daireleri. Memurlara kontrolün basamaklarını açıklamaları gerekirdi. Bundan böyle gümrük kuralları aşağıdaki şekilde değişip, açıklanmalıdır: 

A) Küçük derece devlet memuru 

Fazla ayrıntılara girmeden, üstünkörü bir kontrol. Ceplerin içine ve de iç çamaşırlara el sürülmeyecek. Sekizinci barem derecesinde olanlar laf ola kontrol edilirken, gümrük görevlilerinin kara gözlük takmaları önerilir. 

B) Orta derece devlet memuru 

Ancak parmakların uçları ile ve 8 cm'den daha derine inmemek şartıyla, dikkatle bavulun içindekilere dokunulur. Bu ara gümrük görevlisinin bakışları uzaklarda dolaşmaktadır. Kısım şeflerinin bavulunun içine ancak 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eldivenli eller uzanabilir ve derinlik ölçüsü de dört buçuk santimdir. 

C) Yüksek derece devlet memuru 

Müsteşarların bavulları üç saniye içinde açılır kapanırken, gümrük görevlilerinin gözleri kapalı kalmalıdır. Bavulun içindekilere dokunmak yasaktır. Bakanların bavullarınaysa, üç metrelik bir uzaklıktan şöyle bir bakıldıktan sonra üç kez özür dilenmelidir. 
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Asıl beni sinirlendiren devlet memurlarının "Hediye ve menfaat kabul etmeleri"nin yasaklanması kararı oldu. 

Neden insanlardan bu kadar gaddarca karşısındakinin müteşekkir olmak gibi en soylu duygusuna engel olurlar bilmem ki? 

Sebep ne ki? 

Sıradan bir vatandaşın, vergi borçlarının silinmesi için vermiş olduğu dilekçeyi vergi memurunun özenle inceleyip yoluna koyması üzerine minnet hissi beslemesi ne kadar güzel bir duygu. Yani birkaç gün sonra vergi memurunun evine bir kamyon dayanıp içinden ne zamandan beri kızına almayı hayal ettiği piyano çıkarsa bunun kime bir zararı var? Vergi memuru ile kanaatkâr eşi, bu dünyada hâlâ iyi insanlar var, diye sevinseler fena mı olur? 
Bunlar stereo videodan başlamak üzere, spor otomobil, yazlık villa ve yelkenli yata kadar olağandır. Bu küçük hediyeler güç şartlar altında çalışan vergi memurlarının tekdüze yaşantılarına birazcık renk katmaktadır. Hediyelerin parasal değerleri değil, önemli olan hatır sayılmış olması, öyle değil mi ya! 

Ama ne yaparsınız ki yasaların karşısında boyunlarımız kıldan incedir. Dikkat edilirse hediye ve menfaatten söz var, rüşvetten yok, biz de rüşvet veririz efendim. 


#** 
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GÜNLERDEN HERHANGİ BİR GÜN 


—"Çocukları arabanla üniversiteye bıraktıktan sonra dönerken altı şişe süt al," dedi sabah kahvaltısında kanların en iyisi. "Her zaman sütçü kapıya kadar getirirdi ama bu ara dünya turunda..." 

—"Ben süt filan alamam, çok işim var, bir hesap ödemem gerek," dedim. 

—"Ne hesabı?..." 

—"Bilmiyorum, bir hesap işte." 

Tam iki aydır mutfak dolabının üzerinde mavi bir hesap pusulası yatıyordu ve geçenlerde "Ödemede Gecikme" ve "Çöp Toplanması" adıyla kırmızı hesap pusulaları da gelince ve bu mavi hesap pusulası da neymiş diye bakınca, toplam sayının yan yana dörtrakam olduğunu gördüm, tepem attı, çok sinirlendim, hesap pusulasını gözüm görmesin diye buzluk kısmına soktum. Meğer orada da "Yol Bakımı" adı altında bir turuncu pusula yatmaktaymış! 

—'Yol Bakımı demekle ne demek istiyorlar?" diye karıların en iyisi sordu. "Ne zamandan beri yollarımıza bakılmakta?" 

—"Nerden bileyim?..." 

—"Geçen kış bize bir şeyler imzalatmışlardı, onunla mı ilgiliydi dersin?" 

—'Yok canım, o imzaladığımız kanalizasyon vergisiydi." 

—'Peki, bu ne öyleyse?" 
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—"Bilmiyorum dedim ya!" Düşünmeye başladım. "Bu yol bakımı hesap pusulasının yollarla bir ilgisi olacak. Biz farkına varmadan yolumuzu onarmış olamazlar, değil mi?" 

—"Saçmalamasana!" dedi karıların en iyisi. "Sen onların 'Yol Bakımı' diye yazmalarına inanma. Mutlaka altında başka bir şey yatıyordur. Su fiyatını artiracaklardır, garanti. 
Zaten gene zamlar aldı başını gidiyor..." 

Susuz yaşanmaz! Nisan ve mayıs ayları için bize gelen hesap pusulası üzerine, Sular İdaresi'ne bizi belediyenin yüzme havuzu ile karıştırmış olacaksınız, diye ağır bir mektup yazmıştım. Zaten bu hesaplar otomatik olarak bilgisayardan çıktığından beri, saçımızı başımızı yolsak da nafile! Nitekim çok geçmeden san bir pusula geldi: “Son uyarı! Şu tarihte suyunuz kesilecektir!" 

Belki de karım haklıydı, bu kez dolaylı yoldan su için bizden para koparacaklardır, yol bakımı numarasını kim yutar? 

—'Adını nedense aklımda tutamadığım o soluk benizli tahsildarla da bir konuş!" dedi karıların en iyisi. "O tarafa gideceğine göre, Sosyal Sigorta sorunu ile de bir ilgilensen." 

Yüzümden bütün kanın çekildiğini hissettim. 

—"İşte bunu bekleme benden", dedim. 
"Gözünü seveyim, beni Sosyal Sigorta'ya gönderme! Bizden ne istediklerini bile bilmiyorum." 

—"Sanki ben biliyor muyum?" 

Haftalardır bu sorunu çözmeye uğraşıyorduk. Bir hizmetçi tutma gafletinde bulunmuş olduğumuzdan beri, çeşitli formüler gönderilmişti evimize. İhtiyarlık sigortası için 967,12, kaza sigortası için 960,7 ve çocuklar ve diğer aile fertleri için de 61,831 ödemeliymişiz!'? Kaç kez anlamaya çalıştık, yanıtları vermeye kalkıştık ama bu kez de hizmetçimiz evlendi ve balayına çıktı. Kadının dönüşünde devam ederiz diye bir tarafa kaldırdık. Aslında ikimiz de, aman inşallah geri dönmez diyorduk. , 
—'"Hizmetçiye ne gerek var ki?" diyordu kanların en iyisi. "Evin işini kendi başıma gördüğüm sürece daha az yoruluyorum. 
Adam tutmazsak bu işveren sigortasını da ödemeye zorunlu değiliz." 

Evvelki gün bir haciz memuru kapımıza dayandı. Elinde siyah bir çanta tutan ve sürekli gözlerini kırpıştıran bu yaşlı memur ile karım ayaküstü konuştu ve durumu halledeceğimize söz vererek memuru savdı. Ama kanların en iyisi hiçbir şeyi halledemeyecekti ki, çünkü memurun hangi devlet dairesinden ve niçin geldiğini sormayı unutmuştu. 

Oturma odasındaki pikap bozulmuştu. 
Tam bozuldu da denemez, yavaş dönüyordu. 
Radyo tamircisine götürdüm. Dükkânda yoktu. 

—'Yelken yarışına katılmaya gitti," dedi karısı. "Denize düşüp boğulmazsa, hafta sonu burada olur." 

Eve döndüğümde, posta kutumuzda hatalı park etme nedeniyle gelen ceza pusulasını 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buldum. Bu cezaya kimse itiraz edemez, bağıra çağıra ödenir! 

—"Bugünkü gazeteler nerede?" diye karıların en iyisine sordum. 

—“Evlere gazete dağıtan genç açlık grevi yapıyor, hafta sonu tekrar işine başlayacakmış," diye yanıt verdi. "Ama ille de gazete okurmak istiyorsan, git al!" 

Onun yerine gidip kendime bir bardak su aldım. Kapının açılması ile mutfak dolabı üzerinde yığılı duran hesap pusulaları uçuşup yere düştü. Bu hava cereyanına engel olmak için balkonu kapatmalıydık. Ama inşaat izni gerekmeyecek mi? Nereden alınır onanm izni? 

Bilmiyorum. 

Radyoların yıllık vergisi de ödenecek. Ev eşyalarının sigorta taksidi zamanı gelmedi mi? 
Amerikalı akrabaların gönderdiği makarna makinesini gümrükten çekmek için ithal vergisi de ödenecek. 

—"Yanında kaç para var?" diye karıların en iyisi sordu. "Televizyon anteni alınacak." 

Öyle ya, dünkü fırtınada antenimiz kınlmıştıl 

—"Yanımda hiç para yok, git bankadan çek." 

—"Sen git çek!" dedi karıların en iyisi. "Bulaşık makinesi için ben kavgaya gideceğim." 

Bulaşık makinesinin garanti belgesini bulamıyorduk. Onarılması için birini göndereceklerdi ama gelecek olan teknisyen, bu ara boşanıp yeniden evlenmek üzere olduğundan, temmuzdan önce bize gelemezmiş! 
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Aman, evin ipoteğini unutmayalım! 

Şehir Kitaplığı'ndan aldıklarımızı da geri götürmeliydik. Göz atacak vaktimiz varmış gibi de almıştık onca kitabı! Sanınm dün postayla gelen üçüncü ihtar yazısıydı. 

Nereden başlasam? 

Köpeğin idrarı tahlile gidecekti. Dönüşte arabamı yıkatsam mı? Transistorlu radyo için pil almalıyım... Belki tatlı bir kavun bulurum... Elden düşme çim biçen makine nerede satılır? 

—"Ephraim!" diye seslendi kanların en iyisi. "Vergi beyannamesini dolduralım mı?" 

—"Nasıl dolduracağımızı biliyor musun?" 

—"Bilmiyorum." 

—'Asıl, Pasaport Dairesi'ne gitmeliyiz, süreleri bitmek üzere." i ; 

—"O zaman kolera aşısı isteyecekler." 

—"Sağlık Merkezi'nde tek günlerde kolera aşısı yapılıyor ve 11.00'e kadar." 

—'Demek ki yarın olmaz." 

—'"Yarın sıtma aşısı günü" diye yanıt verdim. 

—"Pasaportların daha acelesi yok, sen dönüşte temizleyicideki eşyaları almaya unutma." 

—“'Aklımdaydı. Kediyi hangimiz baytara götüreceğiz?" 

—'Ne kedisi?" 

A? Sahi! Bizim kedimiz yok ki! Ne yapsam? Yığılıduran pusulaları birer birer yemeye başlasam mı? 

Ne yapacağımı bilmez bir haldeydim. Acele telefona yapıştım, Yangın Söndürme'yi aramalıydım ama erişmek olanak dışıydı, şehir hatları meşguldü. 

—"Ne yapıyorsun?" diye kanların en iyisi bana sordu. "Yeni bir ekonomi bakanı seçilmiş. Radyoyu aç da haberleri dinleyelim." 

—"Radyonun pili bitmiş," dedim cansız bir sesle. "Benim de..." 

—"Senin de mi? Neden." 

—"Bilmiyorum." 

Böylece geçiyordu günlerimiz. Ama nedense bir değişiklik yaşamak istiyordum, hiç kimsenin yaşamadığı olağanüstü bir değişiklik. Aksi halde bu tekdüze yaşantıya dayanamayacak, ilerisi hakkındaki olumlu tasarıları- mı yitirecektim. 

İşte kör talih; günün birinde, "Terzi Kalamit" olarak karşıma çıktı. Yürek isteyen O isyan edici mektubu, işte bunun üzerine yazdım: 
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"Çok Sayın Maliye Bakanı, 


Son derece sorumluluk yüklü görevinizden bu mektubumla sizi alıkoyduğum için bagışlamanızı dilerim efendim. Yalnız biz sade vatandaşların bu vergi yılında sizin arkanızda olduğumuzu bilmenizi önceden bildirmek isterim. Bu soylu görevinizde size yardımcı olmak demek, vatanına, kendine ve de ailesine yardımcı olmak demektir. 

Bu mektubu size yazmamın nedeni, dün akşamüstü sokakta Terzi Kalamit ile karşılaşmamdır. Bana selam bile vermeden: 

—"Hepsinin canı cehenneme!" dedi. 

Öfkesini anladım. O gün vergi tahakkuk belgesini almıştı. Ve belgeyi bana gösterdi: 

Vergi tahakkuku 

904516278/84 sayılı kararnameye istinaden bu yıl ödemiş olduğunuz vergi hesaplandıktan sonra kalan vergi borcunuz aşağıdaki dökümü ile bilginize arz olunur: 


Tahvillerinizin faizi 1,1 hesabı ile 1.000 Lira Tahmini anlaşmazlık farkı karşılığı 2.5500 " Bonoların birikmiş faizleri 1.500 " Faiz kârlarının 910 indirimi 1.500 

Acil ödenmesi gereken vergi borcu 2.000 


Bunu okuduktan sonra: 

—"Ödemek zorundasınız," diye yanıt verdim. 

—"Bana ters düşeni anlayamadınız" dedi Terzi Kalamit. "Ben bütün vergilerimi daima 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öderim, bunlara benim tek bir kuruş bile borcum olamaz!" 

—"O zaman yarın sabah erkenden Vergi Dairesi'ne gidip itiraz edin!" diye önerdim. 

—"Ben aklımı yitirmedim," dedi Terzi Kalamit. "Yani iki bin için işimden uzaklaşacagım, o loş koridorlarda sıram gelsin diye bekleyeceğim... Bulunması olanak dışı evrak peşinde koşacağım ve bütün bunlar azmış gibi bir de oradaki memurların mendebur suratlarını göreceğim, öyle mi? Yok kardeşim, ben bir yere kıpırdamam ve lanet olası paralarını da postayla gönderirim. Onların maskarası olamam!" 

—"Peki benden ne bekliyordunuz?" diye sordum. 

—"Sizden bir şey beklemiyordum. Birine içimi dökmezsem ülser olacağımı hissediyordum, anlattım ya, rahatladım, ülser olma tehlikesini atlattım." dedi. 

Ve Terzi Kalamit yanımdan uzaklaştı. 

Sayın Maliye Bakanı, düşünceye dalmış eve dönerken, vergi sorunlarının çözümünü düşünürken, bir şimşek çaktı kafamın içinde ve sanırın yıllar yılı sizleri rahatlatacak, bütçe açığını kapatacak çözümü buldum: 

Çözüm, televizyonunuzu rehine yatırmanız kadar basit. Terzi Kalamit gibi alnının teri ile parasını kazanan bir vatandaş, iki bin lira için "lanet olası" diyecek kadar memurların yaptığı yanlışlığı gözden çıkarabildiğine göre, : neden her vatandaşa böyle uydurma bir döküm gönderilmesin? 
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Şehrin merkezindeki eski bir binaya el konulmalı. Havasız koridor ve az ışıklandırılmış odalara on beş tane de canından bezmiş, ellerine geçenden hiç de memnun olmayan memur oturtacaksınız. İtiraz için sıraya girenler saatlerce hatta günlerce bekletilecek. Sırası gelenden de itiraz edebilme hakkına sahip olmaları için gereken belgeler istenecek. Ama bu hiç beklenmedik vergi fazlası için bir itirazları olmayacaksa, talep edileni posta ile göndermeleri mümkün olduğu da yazının altına eklenecek. Bilmem ne demek istediğimi açık olarak anlatabildim mi, Sayın Maliye Bakanı? 

Tıpkı Terzi Kalamit gibi böyle bir ek vergi ödeme belgesi alan vatandaş, her ne kadar başta söylenecekse de, Vergi Dairesi'nde memurların eziyetlerini çekeceğine, lanet olsun diyerek parayı posta ile gönderecektir. On vatandaştan dokuzu böyle davransa, hem canlarından bezmiş Vergi Dairesi memurları rahat bir nefes alacaklar, hem de devlet kasasına küçümsenmeyecek paralar akacaktır. Bu önerimin tarafınızdan memnuniyetle onaylanacagından kuşkum yok. Sizin memnuniyetiniz, bizim memnuniyetimiz demektir Sayın Bakanım. 

Sonsuz Saygılarımla." 


Şimdi açık konuşalım. Maliye Bakanlıgı'ndan gelen bu ek vergi ödeme yazıları bilin ki vatandaşlara eziyet etmek için değil. Devlet, memur sarflarının üstesinden gelemediği için böyle davranmak zorunda. 
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SIRA GELDİ BANKALARA 


ATANDAŞLARA yapılan haksızlıkları teker teker ele almışken, kanımızı emen en büyük kuruluştan söz etmemek haksızlık olur. 

Örneğin bankalar gibi. 

Evet, bankalar. Bence oldukça garip kuruluşlar bunlar. Gökdelen binalara sahip bu kuruluşların anlaşılan gelir vergisi salgınına karşı aşıları var. Ayrıca her normal vatandaşın yapabileceği gibi, bu kuruluşların Maliye Bakanlığı'na kazık atmaları da olanak dışı. 
Yoksa bütün politik idareciler böyle dev bir para çuvalının karşısında zaaf mı göstermekteler? Ve de bu nedenle mi Maliye Bakanı birden Robin Hood'un tersi rolüne bürünüp, yoksulların parasını çalıyor ve dara düşmüş bankalar arasında pay ediyor? Yani insan bankaların, özellikle en büyüklerinin vergi kurallarının dışında kaldıklarını düşünmekten kendini alamamakta. Aksi halde vergi yükümlüleri vergi ayında kuru yaprak örneği patır patır dökülürken, yağmurdan sonra yerden fışkıran mantar gibi nasıl her mahallede bir banka şubesi açılabilir? Sizin bildiğiniz bankasız bir mahalle var mı? 

Bildiğim kadarıyla, nerede bir işyeri açılacak olsa "Kim bilir ne dolaplar çevrilecek" önyargısı ile bu kişiye özel vergileme uygulanır. Yanı başında açılacak olan bir banka şubesi ise, vergiden muaf tutulur. Gel de çık işin içinden! 

Bir biri arkasına şube açma merakının altından bankalar nasıl kalkabilmekteler diye bilmek istiyorsanız, bunun yanıtı şudur: "BE-NİM SAYEMDE..." 
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BANKA KREDİSİ ALABİLMEK 
HERKESİN KÂRI DEĞİL 


—"Beyefendiciğim, anladığım kadarıyla kişisel ekonomik durumunuzu stabilize etmek amacıyla banka kredisine gereksinmeniz var," dedi zarif Yönetim Kurulu Başkanı ve de Banka'nın Genel Müdürü. "Dilediğiniz krediyi size temin etmek müessesemiz için büyük şereftir ve bu nedenle de bankamıza güvenerek bize başvurduğunuz için size özel olarak teşekkür etmek istiyorum." 

Sayın Genel Müdür'ün odasına ayak bastığımdan beri konuşmamız bu düzeyde sürmekteydi. Özellikle Sayın Genel Müdür, çok seçkin ve de nazik sözcüklerle düşüncelerini dile getirmekteydi. Sanının ekonomi alanında oldukça deneyimli olan Sayın Genel Müdür, olağanüstü zevkle döşeli odasına girer girmez bana karşı büyük bir sempati duymuş olacaktı. Yanında geçirdiğim iki saat içinde hislerim- de yanılmadığımı anlıyordum. Sayın Genel Müdür, önce sorunu moral açıdan inceledikten sonra insancıl değerlere değindi ve sonunda ekonomik finansman konusunu genişliğine yaydı. Vatandaş, yani ben, önceden beklenilmeyen vergi borçları hesaba katılarak belirli bir ana para sahibi olmalıymış. Böyle olunca da bu kuruluş, yani Sayın Genel Müdür, vatandaşın gereksinmeleri için atılması gereken uygun adımları atma cesareti verirmiş! 

—'"Bizler sadece birer bankacı değiliz," diye konuşmasını sürdürdü Sayın Genel Müdür. "Bizler aynı zamanda birer insanız ve en değerli doğruluk çizgisinde hareket eden insanlarız. Bildiğiniz gibi 'kredi' sözcüğü Latinceden gelmekte, credere; yani inanmak, güvenmek karşılığıdır. Nitekim her şey güvenceye dayanmaktadır, öyle değil mi? Siz nasıl bize güveniyorsanız, bizim de size güvenimiz SIınırsızdır. Bizim derken, ben ve bütün çalışanlar adına konuştum." 

Deri koltukların içinden davranıp, doğallık ve içtenlikle el sıkıştık. 

—“Sizi dinliyorum," dedi Sayın Genel Müdür merasim sesi ile. "Arzu ettiğiniz miktar ne kadar?" 

—“6.0001" 

—"Kuruş mu?" 

—"Hayır, lira." 

—"Hemen mi?" 

—'Hemen." 

Sayın Genel Müdür'ün rengi sarardı ve özür diledikten sonra odadan çıktı. Müdürleri ile konuşmalıymış! Yarım saat sonra geri döndüğünde, yüzüne zorlama bir gülümseme yerleştirmişti. 

—'"Acaba sahibi olduğunuz evin üzerinde bir ipotek var mı?" diye sordu. 

—"Hayır yok!" 

Genel Müdür rahatlarcasına derin bir soluk aldı ve: 
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—'Buna memnun oldum," dedi. "Geri ödeme şartlarımıza gelince, her ay ödenmesi gereken para için bir borç senedi hazırlanacak ve sizden bunları ayrı ayn imzalamanızı bekliyoruz. 

—“Elbette," diye yanıtladım. 

Bunun üzerine alacağım krediyi ne kadar zamanda geri ödemeyi düşündüğümü nazik Genel Müdür sordu. 

—'Size beş yıllığına 6.000 lira vermiş olursak, ayda 100 lira ödemeniz gerekir, bu sizin için çok mu?" 

—"Açıkça söylemem gerekirse, çok," dedim. 

—'O zaman ödemeyi on yıla yayabiliriz, nasıl? O zaman ayda 50 lira ödeyeceksiniz." 

—"Çok teşekkür ederim." 

—"Rica ederim," diye yanıt verdi en bariton sesi ile Genel Müdür. "Uzun vadeli krediler enflasyon gözönünde tutulduğunda, müşteri- nin lehinedir. Sizin lehinize diye konuya gelmişken, dikkatinizi 10'a getirmek isterim." 

—"Anlayamadım?..." 

Sayın ve de zarif Genel Müdür, bir süre masasının üzerindeki hesap makinesi ile ilgilendikten sonra, beklediğim açıklamayı anlatmaya çalıştı: 

—“6.000 lirayı beş yılda öderseniz, 1.500 
lira faiz eder. Bu da on yıl içinde ... Bir dakika... 3.000 liradır." 

Dehşet içinde donakalmıştım. 

—"Aylık ödemelerimin yanı sıra bir de 3.000 lira ödemek, bana ağır gelir!..." 
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—'Hemen telaşlanmayın, rica ederim," dedi yürekten gelen en tatlı sesiyle. "Biz müşterilerimizi böyle bir yükün altına nasıl sokarız? Bu faizleri biz başta hesap ediyoruz ve de krediden kesmekteyiz. Yani müşterimiz sonradan hiçbir faiz ödeme zorunda kalmayacaktır. 
Bu sadece dilediğiniz krediyi azaltacaktır, o kadar." 

Anlattığı akla yatkındı. Yani ben 6.000 liralık bir krediyi, on yılda geri ödemek üzere alabilecektim. Her ne kadar bu yılların faizi peşin olarak kesilecek ise de, 3.000 lira gene 
de bana ödenecekti. On yıl boyunca ayda 50 
lira borç ödemek beni pek sarsmayacaktı, tabii bu süreyi 20 yıla çıkarabilselerdi, daha da sevinecektim. Ödeme süresinin 20 yıla çıkarılmasını arzu ettiğimi açıklayınca, Sayın Genel Müdür: 

—'Bu sizin arzunuza kalmış," diye yanıtladı. "6.000 lira kredinin yirmi yıllık faizi 6.000 
liradır, ama buna karşılık yirmi yıl boyunca ayda sadece 25 lira borç ödeyeceksiniz." 

Kafamın içinden başladım hesaplama- ya... Ben şimdi 6.000 liralık bir kredi talebin- de bulunursam, bundan 6.000 tutarındaki faizi kesecekler, yani ben hiçbir şeyi ile ilgilenmeyeceğim, yalnız yirmi yıl boyunca 25 lira bir borç ödeyeceğim, eh; doğrusu 25 lira ödemek beni pek sarsmayacaktır. Sonra unutmayalım ki, giderek artan enflasyon devrinde kredi alabilmek bile başlı başına bir marifettir. Öyle ya, yirmi ıl sonra bakalım paramızın değeri kaça düşecek? Kaça düşerse düşsün, 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bu benim değil ki, bankacıların derdi. Bana yirmi yıl bir ödeme hakkı tanıdılar ya, ben onu bilirim. 

Birden cesaretle: 

—“Sayın Genel Müdür," dedim. "Ödeme süresini 30 yıla çıkartabilir miyiz?" 

Genel Müdür biraz düşündü ve: 

—"Olmayacak şey değil," dedi. "Peki, otuz yıl olsun." 

Ve gene masası üzerindeki hesap makinesi ile oynamaya başladı. 

—"Bu koşullar altında aylık ödemeniz 16,50 liraya düşecektir" dedi. "Gülünç bir miktar..." 

6.000 lira kredinin yüzde ondan faizi otuz yılda 9.000 lira ediyordu. Yani benim peşin olarak 3.000 lira ödemem gerekmekteydi. 
Hemen çek defterimi cebimden çıkardım, 3.000 liralık bir çek imzaladım, sonra 360 tane 16,50 liralık borç senedinin altına imzamı attım; bu iş de tamamlanınca sahip olduğum evin ipotek muamelesi için belgelerin hazırlanmasını söyledim. Kefil olacak arkadaşlar yarın imzalamak üzere uğrayacaklardı. 

Karıların en iyisi benim bu kararıma pek memnun görünmedi. 

—'Keşke ödeme süresini 50 yıla çıkarsaydın," dedi. 

—"Aklını seveyim," diye gülümsedim. 
"Kredinin önceden ödenmesi gereken 9.000 lira faizi nasıl peşin ödeyecektim?" 

Karım küçümsercesine bir süre yüzüme baktıktan sonra: 
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—"Ben de senin aklını seveyim," dedi. 
"Uzun vadeli kredi alındı mı, gelir vergisinden düşebilirsin aptal!" 
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İFLAS EDEBİLME ŞANSLILARI 


ELİR vergisinin bir adının da "İmrenme 

Vergisi" olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, yoksulların varlıklılara imrenmesi değil, vergi yükümlüsü olarak kayıtlıların, kayıtlı olmayanlara imrenmesidir. Başka bir deyimle, talihsizlerin, talihlilere imrenmesi. Vergi dairelerine kazık atma olanağına, yürekliliğine ve yeteneğine sahip olanlara imreniş. Bu gibilere en seçkin kulüplerde rastlanır ve de en seçkin villalarda oturmaktadırlar. Hem de esrar kaçakçısı Mafya Babaları ile komşudurlar. Zorunlu sahtekârlıkta elbette ki tek değillerdir. 
Bu yeni zenginlerden hiç de geri kalmayan taze soyluların yetişmekte olduğu herkesçe bilinmekte. Taze soylu derken, yeni müflislerden söz etmekteyim. Adım adım yükselmekte olan bu kalburüstü kişilere her yerde rastlanmakta. Genellikle yakışıklıdırlar ve pek de şık giyinmektedirler. Şakaklarında belirmiş hafif gri saçları ile hangi lokale girecek olsalar, masalarda onlarla ilgili bir fısıltı başlar. 

—"Ünlü müteahhit... bütün servetini yitirmiş... İflas ettiği söyleniyor... İki milyar gelir vergisi borcu varmış!" 

Bu kişinin davranışları, sosyetede eriştiği kademeye tam anlamıyla yakışmaktadır: Pek 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dışavurulmayan kibir ve çevreyi küçümseme! 
Ancak ondan daha düzenbazı lokale girecek olsa, sinmektedir. Yeni gelen arsa spekülatörünün yalnız gelir vergisi borcu yoktur, kefalet karşılığı bir gün önce serbest bırakılmıştır. 
Bunlardan daha da sahtekârı yok mudur? Olmaz olur mu hiç! Ama bu gibilere pek rastlanılmaz, bunlar vatanda başlarına gelecekleri bildiklerinden, dış ülkelerde yaşamaktadırlar. 
Düzenbazlar ve sahtekârlar sosyetesi üyesi olmak için birinci şart, imzalamış oldukları borç senetlerinin on para etmemesi. Ne demiş ünlü bir İtalyan ticaret adamı: 

"Borç senedi, bir tarafın öteki tarafa resmen şu tarihte şu miktar parayı kesin olarak hiçbir zaman ödemeyeceğinin belgesidir!" 

Yeni türemiş olan bu soylulardan biri de şöyle demiş: 

—'Maliyeciler her şeyimi benden alabilirler, şerefimi, gururumu, namusumu; ama bir şeyimi asla alamayacaklardır, servetimi, çünkü zamanında her şeyimi karımın üzerine yapmıştım!" 

İflasın huzur ve itibar verici etkisi kuşkusuz ki toplumumuzda dürüstlüğün hiçbir de- geri olmadığı inancından filizlenmektedir. 
Toplumda elde ettikleri prestijin dışında, dengesiz mali durumları sağlamlaştırılacağı gibi, daha pek çok avantajlara da sahip olmaktadırlar. 

Dörtdörtlük bir iflas elbette ki pek öyle kolay olmasa gerek. Doğruluğundan kimsenin kuşkulanmaması için özenle hazırlanılmakta. 
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Etkin bir adı olan, yabancı havası yaratan bir firma açmak, bu işin ilk adımı. Bu firmanın ithalat veya ihracat yapmak istemesi hiç önemli değil. Önemli olan limitet şirket olması. Yani cafcaflı adının arkasında o zarif 'Ltd.' 
işaretinin bulunması. Ondan sonra birtakım anlaşmalar imzalanır, kaparolar cebe indirilir, beklenen mal nedense bir türlü gelmez, o ara bankalardan krediler alınır. Bütün bunların üstesinden gelmek için de şirket sahibi kendine parmak ısırtacak bir aylık uygun görür, bu da yetmiyormuş gibi, masraflarını şirkete yükleyerek, iş seyahati adı altında, Fransız Rivierası'nda bir tatil geçirilir. Şirket sahibinin pek değerli hanımefendisine çevrilen dolaplar elbette ki anlatılmış olduğundan, kendileri firmanın otosunu uzun vadeli taksitlerle ödemek üzere, 2.40 lira peşin ödeyerek üzerine kaydettirir. 

Bankaların şüphesini uyandırmamak için de, şirket sahibi kendi parasının bir kısmını şirket adına bankaya yatırır. öyle ya, banka kredi vermeye hazırdır da, Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olduğu da bilinir. 

İşte bütün bu işlemlerden sonra da iflas gösterilir. 

İflasın önüne geçilemez! İlerisi düşünülmeden bir şirket bu kadar açılırsa, elbette ki iflas edecektir! Sonunda alacaklılarla birlikte uzun bir masanın başına oturulur ve bunlara şirketin halen bulunduğu durum anlatılır. İşte ondan sonra başlar tehdit telefonları, sinirli avukatların kaleminden çıkmış mektuplar yagar, bazen villanın pencere camları bile taşlanabilir. Önemli olan bu süre içinde sabır göstermektir. 


Dönüm Noktası 


Tam dönüm noktasına gelmeden önce, acele bankaya gidilir. Limitet şirkete tahsis edilmiş olan kredi cebe indirilir ve sonra da alacaklılar büyük bir toplantıya davet edilir. 
Toplantı şu konuşma ile açılır: 

—“"Sevgili Dostlar. Şirketimiz iflas etmiştir. Bu sonuca varmamak için büyük savaş verdim, hiçbir özveriden kaçmadım, ne gerekiyorsa yaptım ama ne çare ki fayda etmedi. 
Devletin acımasız vergi politikasıdır bizi yıkan. 
Koca bir firmanın tek bir kuruşu bile kalmamıştır. Kalan tek şey borçlar. Evet Dostlar, acı ama gerçek! Durumu size bütün çıplaklığı ile anlattıktan sonra, kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." 

Salonu dolduran borçlular önlerine baktılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Peşine düştükleri para bu konuşan adamın değildi ki, limitet şirketindi. Limitet şirketin on parası kalmadığına göre, yapacak bir şey de kalmamıştı demek! 

Salonu boğucu bir sessizlik kaplamıştı. 
Umutsuz bir sessizlik. 

Bu sessizliğin içinde limitet şirketin başındaki kişi konuşmasına devam etmez mi: 

—"'Sevgili Dostlar, belki de, evet belki de 


94 


bir umut yok değil. Biraz soluk almama izin vermenizden sonra, bu süre bir ay da olabilir, iki yıl da... Bakarsınız ondan sonra birtakım olanaklar doğar ve ben de şirketimin borçlarını kuruşuna kadar ödeyebilirim." 

Kalabalık arasında homurtular yükseldi. 
Az sonra baş alacaklı yerinden kalktı ve: 

—"Bize müsaade..." dedi ve birkaç dertli ile birlikte en yakın lokale gittiler. Serinkanlılıkla bundan sonra atmaları gereken adıma karar vereceklerdi. Her biri başka hiçbir alternatifleri olmadığının bilincindeydi. Bir limitet şirket iflasını bildirdikten sonra hiçbir ortak tek kuruşun bile yüzünü göremezdi. Limitet şirketin aktif olarak bir malı varsa da, bunu iflas muamelesi adı altında devlet yutacaktı. 
Bu ara iflası ilan eden müflis de, bir kuş hafifliği içinde yeni maceralara atılabilirdi. 

Gene baş başa verdiler ve şu sonuca vardılar: 

—"Pekâlâ, devam etsin!" 

Müflis bunu duyunca kan beynine sıçradı ve kızaran yüzü ve köpüren ağzı ile: 

—"Devam mı edeyim?" diye sinirlendi. 
"Neyle devam edeceğimi de söyler misiniz lütfen? Hiç sermayem olmadan ben ne yapabilirim ki? Rica ederim gülünç olmayalım." 

Ve hemen orada acele verilen bir karar sonucu 4.000 lira net olarak ve 33.600 lira da bono olarak bir araya getirildi. 

Öyleyse neden herkes iflas etmiyor? diye düşünüyorsunuz, değil mi? Merak etmeyin, ediyorlar! 
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"Çok Sayın Maliye Bakanı, 


Geçen gün gazetede açıklanan beyanatınızı okuyunca şaşırdım kaldım. Gelir vergisini indirmeyi tasarlamaktaymışsınız. Kuşkusuz en soylu duygularla bu konu üzerinde eğilmekte olduğunuz halde, kesin kararı vermeden önce çok iyi düşünmenizi hatırlatmak istiyorum. 

Konuya girmeden önce Biz Yahudilerin tarih boyunca çok çalışkan bir ırk olduğumurza bir kez daha değinmekte yarar görüyorum. 
Yalnız çalışkan değil, çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmeyen bir ırkız. Varoluşumuzdan beri her bir Yahudi en azından üç ayrı iş ile sabahtan akşama, akşamdan sabaha didinip durur. Hem de ülkemizin kızgın güneşi altında. 

Her ne kadar vaktiyle Musa Kutsal Sabatı şart koşarak, hiç olmazsa haftada bir gün dinlenmemiz gerektiğini bildirdiyse de; telefon ile özel otolarımızın yardımı ile haftanın o gününde bile rahatı ve huzuru bulamamaktayız. Karılarımız, mezarımızı dişlerimizle kazıyoruz diye dırdır ediyorlarsa da; beri yanda doktorlarımız bu öldürücü çalışma hızını kesmemizi salık vermekteyseler de, hiçbiri fayda etmiyor. 

Gelirimizin yarısını vergi diye devlet elimizden aldığı halde, aynı hızla bizler çalışmamızı sürdürmekteyiz. Devlet bu kadar yüksek vergi istemekte haklı, alt tarafı sürekli savaş durumundayız, demekteyiz. 
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Ama artık gelir vergisinin sadece vergi olduğunu bilmeyen yok. Yani gelir diye bir şey kalmadı. Şöyle bir gelir gider listesine bir göz atacak olursak, ele geçenden vergi kesildikten sonra; ikinci kez evlenmiş, üç çocuk, bir de sevgili sahibi bir erkek; fazla masraflarını ne kadar keserse kessin, ayın sonunu bulamamakta... Ne şefkatli kanlarımızın yalvarıp yakarmaları, ne doktorlarımızın önerileri, hiçbiri gelir vergisinin yaptığını yapamamıştır. Devletimiz kurulduğundan beri bürokratik engelleme koşusunda dili dışarıda solurken, birden sıcak kumlara uzanarak tembelce bir yaşantının keyif verebileceğinin bilincine vardılar. Aijlesi ile piknik yapmak varken, bir ağacın altında güzel bir kitap okumak varken, ya da heyecan verici bir porno film izlemek varken; ne diye çalışacaklardı? 

Sayın Maliye Bakanımız, sizin kademeli vergi politikanız sayesinde bizler yaşamanın tadını almaya başladık. 

Yo, Sayın Bakan, çok çalışıp da ilerleme- nin hiçbir anlamı olmadığını artık iyi biliyoruz. 
Direksiyon başında ve artı 60 derecede iş takip eden bir insanda gayret, heves filan kalmaz, buhar olup uçar gider. Eşsiz Akdeniz Sahilinin kumları üzerinde yatıp, göbeğimizi güneşe tutarak tembellik etmenin keyfini çıkartmaktayız. 
Ne kadar çok vatandaşın sağlıklı bir güneş yanığı rengine sahip olduğu, dikkatinizi çekmedi mi? Sahildeki şezlongların sayısının arttığını da mı görmüyorsunuz? Sizin bu vergi politikası yardımı ile hepimiz sağlığımıza kavuştuk. 
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Tam da şimdi vergileri indirmenin sırası mı ya? Gene mi direksiyon başında terleyecegiz? Gene mi bir daireden ötekine koşacağız? 

Yapmayın, kıymayın bize!.." 


SON 


98 


İNKILÂP KİTABEVİ 


1924 yılında Macaristan'da, 1949 yılında da İsrail'de ye- 
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